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De vakantie staat weer voor de deur en vele 
Hollanders zullen de grens weer oversteken 
om in het buitenland te genieten van zon, cul-
tuur, natuur, kunst, historie en de gastvrij-
heid van andere landen. Dankzij de Europese 
Unie kunnen we in veel landen met onze euro’s 
betalen en in veel landen kunnen we de mooie 
kerken en kathedralen bezoeken. 

Op vakantie in het buitenland kunnen we ons er-
van bewust worden dat we allemaal wereldbur-
gers zijn. Niemand heeft zelf bepaald waar zijn 
wieg gestaan heeft. Zijn we in een welvarend land 
geboren, dan zijn we in bepaalde opzichten zeer 
bevoorrecht. Maar we mogen er niet mee pron-
ken.  Wie in een arm land komt en de ellende en 
onderdrukking van veel mensen ziet, begrijpt be-
ter waarom er zoveel politieke én economische 
vluchtelingen zijn. 

Christenen hebben zich altijd wel een beetje we-
reldburger kunnen voelen, omdat ons geloof van 
het begin af aan een internationale godsdienst 
was. Paulus trok al uit Israël weg om het geloof in 
het hele Romeinse Rijk te verkondigen. Waar ter 
wereld we ook een kerk bezoeken, we herkennen 
overal de rituelen van de liturgie, ook al verstaan 
we de woorden niet. We zien overal de symbolen 
van ons christelijk geloof.

De consequentie is naar mijn idee dat we ons als 
christenen altijd meer een wereldburger dan Hol-
lander, of van welke nationaliteit dan ook moe-
ten voelen en dus nooit mogen discrimineren op 
grond van ras, taal, nationaliteit of huidskleur. Als 
wij in de vakantie op de gastvrijheid van andere 
landen rekenen, laten wij dan ook gastvrij zijn voor 
mensen die niet vanwege vakantie, maar voor hun 
elementaire levensbehoeften naar ons land ko-
men. 

Ik wens u allen een mooie vakantietijd.
Pastor Kuipers

De Voorloper verschijnt zes keer per jaar. Kopij voor de pagina's van de geloofsgemeenschappen kunt u sturen naar de plaatse-
lijke redacties. De gegevens hiervan vindt u in het plaatselijke colofon. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij niet te 
plaatsen, te redigeren of in te korten. Actuele nieuwsberichten en/of wijzigingen kunt u nalezen op de website van de parochie:  
www.sintjandd.nl. Voor vragen over de bezorging: neem contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.  
Vormgeving: Ontwerperik, Reeuwijk; Druk: Drukkerij Holland BV, Alphen a/d Rijn. 

Leden pastoraal team 

Vlnr: pastoraal werker Lijesen, pastoor Van Klave-
ren, pastor Kuipers, diaken Schuurmans. 
Contact: telefoon 0182-513056, bereikbaar van  
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur, of via 
parochie@sintjandd.nl 

Pastor van Dienst
Een lid van het pastoraal team is de gehele 
week bereikbaar voor specifieke en dringende 
pastorale vragen. De Pastor van Dienst is telefo-
nisch bereikbaar via 0182-586036. 

De Voorloper is het informatieblad van de parochie Sint Jan de Doper, samen met de parochie Sint Barnabas in Haast-
recht en parochie Heilige Bartholomeus in Schoonhoven. De geloofsgemeenschappen van de parochie Sint Jan de Doper:  
St. Willibrordus in Bodegraven; H. Joannes de Doper in Boskoop; H. Antonius van Padua in Gouda; St. Johannes'  
Onthoofding in Moordrecht/Gouderak; De Goede Herder in Reeuwijk; St. Victor in Waddinxveen. Het Centraal Parochie 
Secretariaat is gevestigd aan het Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda. Telefoon 0182-513056. E-mail: parochie@sintjandd.nl.  
Website: www.sintjandd.nl.

Sluitingsdatum  

kopij nummer 5:  

19 augustus.

Dit nummer wordt 

rond 24 september

bezorgd.

Let op: kopij sturen naar  

het lokale redactieadres

Jaargang 10: 2023 - nummer 4

Ruimte maken/herbronnen

Het thema van deze Voorloper is ruimte maken/her-
bronnen. Mijn gedachten bij dit thema werden direct 
naar een vlieger getrokken. Een vlieger vliegt daar 
waar de wind hem brengt en zo vliegen wij uit naar 
de plekken waar wij gebracht worden. Daar maken wij 
ruimte in ons leven om nieuwe ervaringen op te doen.
Maken we ruimte in ons hoofd, laten een frisse wind 
waaien door onze gedachten. En maken we ruimte in 
ons hart om de Heer opnieuw te mogen ontvangen.
Wij wensen jullie een fijne vakantie toe en hopen ie-
dereen na de vakantieperiode weer herbronnen te-
rug te zien.

Redactie Waddinxveen

Reacties naar aanleiding van deze Voorloper kunt u 
sturen naar redactie@sintjandd.nl. 

PASTORALE

Wereldburgers

Gebed voor de vakantie

God, gij geeft ons dagen van arbeid en dagen van 
rust. Wij bidden U:

Dat wij uw wereld bewonen in vrijheid
en daarin uw beeld herkennen.
Dat wij de stad en het land liefhebben 
en ze beide vrijwaren voor verval.
Dat wij het huis liefhebben vanwaar wij uitgaan 
en waarheen wij terugkeren.
Dat wij het vreemde en het eigene waarderen, 
want de hele wereld is uw heerlijkheid.
Dat wij het hoge en het lage verzoenen, 
hemel en aarde, lichaam en geest, 
want uit aarde zijn wij gevormd 
en door uw adem zijn wij bezield.

Dat wij mogen leven in het broederlijk verbond 
met lucht en water en vuur en aarde, 
en zo aan den lijve verlossing ervaren.
God, geef ons de vrijheid
om te genieten van al uw gaven 
en U in alles dank te zeggen.

Frans Cromphout

http://www.sintjandd.nl
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
http://www.sintjandd.nl
mailto:redactie%40sintjandd.nl?subject=
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Inclusiviteit

Maandag 24 juli staan ze met elkaar bij het 
Bingoal Stadion, voorheen het Kyocera Stadi-
on en weer daarvoor het Cars Jeans Stadion. 
Het blijven toch allemaal bijzondere namen 
voor de rare plek waar ADO voetbalt. Eigenlijk 
horen ze gewoon in het Zuiderpark te spelen. 

Dat stadion is het verzamelpunt van de bussen 
die via Parijs, Lourdes en Fatima naar de hoofd-
stad van Portugal vertrekken voor de Wereld Jon-
gerendagen. In een kolkende massa gaan onze 
ambassadeurs op zoek naar de bron van waaruit 
ze mogen leven om vanuit die bron het leven te-
gemoet te gaan, met oog voor anderen. Als jij in 
één van die bussen naar Lisboa zit en je leest dit: 
het ga je goed, ben trots op je! Op 9 augustus keer 
je terug bij dat stadion: slaap dan eerst goed uit 
om vervolgens het goede nieuws met ons en met 
alle mensen van goede wil te delen.

Het goede nieuws met alle mensen van goede 
wil delen. Misschien valt dat ook wel onder inclu-
siviteit? Ik heb het er niet op nageslagen maar 
volgens mij komt dit woord niet in de Bijbel voor. 
(Even iets raars: als ik ‘inclusiviteit’ intoets op de 
laptop verschijnt er een rode streep onder. Als 
alternatief voor het ‘verkeerde’ woord stelt mijn 
laptop voor: exclusiviteit!) Het goede nieuws de-
len met alle mensen van goede wil. Niet in je ei-

gen kleine kringetje, niet op een achterkamertje 
of binnen je eigen kerkje, maar met elkaar en voor 
iedereen, tot in de verste uithoek van de schep-
ping. 

Misschien wordt dat wel de kortst mogelijke sa-
menvatting van de preek die onze paus met onze 
jongeren gaat delen. Daar ruimte maken in je 
hoofd en in je hart is een spirituele ontdekkings-
reis die in ieder geval mij rijker heeft gemaakt en 
nog steeds doet!

Het is de bron die steeds maar weer in mij opbor-
relt. Alleen zo kunnen wij de grote vraagstukken 
aan die zich in onze wereld aandienen. Of het nu 
gaat over de klimaatcrisis, de vluchtelingen uit-
daging of welke richting de kerk zich zou moeten 
ontwikkelen. Worstel daarin niet alleen, samen 
draag je bij aan een oplossing.

Een prachtig voorbeeld daarvan geeft de film 
‘The Letter’. Een inheemse leider uit het Amazo-
negebied, een Senegalese klimaatvluchteling, 
een jeugdactivist uit India en twee wetenschap-
pers van Hawaï worden in de film door onze Paus 
uitgenodigd om, in dialoog, de gevolgen van kli-
maatveranderingen te bespreken.  De film laat 
zien waarom juist deze paus zich onvergetelijk 
heeft gemaakt door de pareltjes van zijn hand: 
Laudate Si en Fratelli Tutti. Beide encyclieken zijn 
één lange getuigenis dat iedere mens geschapen 
is naar beeld en gelijkenis van de Schepper.

Vanuit de bron leven, de ander ontmoeten, de uit-
dagingen aangaan, zal het aanschijn van de aar-
de doen vernieuwen.

Rob Lijesen, pastoraal werker

Vacante 

Als ik dit schrijf, zit ik in zonnig Zuid-Europa. 
Na alle medische perikelen hebben de bis-
schop en ons parochiebestuur het me gegund 
de tijd te nemen om op te knappen. Ik ben ze 
daar dankbaar voor! Al stelt het mijn terug-
keer nog een klein beetje uit, het is misschien 
wel nodig. Even vrij zijn om weer aan te ster-
ken. Niet alleen vrij van verplichtingen, vooral 
vrij van pijn! Een wereld zonder pijn is toch wel 
een enorm wonder. Ik was vergeten hoe dat 
ook alweer was.

Ik schreef u al eerder, dat voor mij de Vasten al 
begonnen was vóór Aswoensdag en dat de Pasen 
voor mij al begonnen was vóór de Goede Week. 
Grappig om te bedenken dat mijn vakantie ook al 
eerder begonnen was.
Vakantie. Dat komt van het latijn: vacante (voor-
dat u dacht dat ik na alle gedoe helemaal niet 
meer spellen kan). Letterlijk betekent het 'vrijge-
komen'. Ik realiseer me nu veel scherper dan ooit 
wat voor rol dat 'vacare' speelt. Je hebt soms ge-
woon echt de tijd en de ruimte nodig om weer vrij 
te komen. 

Als God de wereld schept, doet Hij dat in zeven 
dagen. Toon Tellegen grapt daarover in ‘God on-

der de mensen’: dat God in de laatste dagen mis-
schien wat slordig is geweest, dat Hij langer dan 
zes dagen had moeten nemen, want wat zijn zes 
dagen nou? Iets meer dan een grap natuurlijk. 
Hoe vaak denk je zelf niet 'Is de schepping nou 
zo goed? Als ik zie wat ik en anderen meemaken, 
heb ik zo mijn vragen.' Het mooiste vind ik dat hij 
over zes dagen spreekt. Het zijn er toch zeven? 
En inderdaad. Tot die zevende dag kun je best 
zo je vragen hebben. Maar op de laatste dag, zo 
staat er, bracht God het al tot voltooiing. Door te 
rusten. Vacante. 

Een stap terugzetten is niet alleen goed voor je 
lijf en voor je geest. Het is goed voor wie je ten 
diepste bent, want zo -en niet anders- vallen din-
gen op zijn plaats en komt wat je met al je inspan-
ningen tot stand hebt gebracht tot een grotere 
betekenis, komt het tot voltooiing.
Ik heb het, ondanks alles, mogen ervaren. Vacan-
te: vrijgekomen om de dingen met nieuwe ogen 
te zien en te zien hoe dingen tot wasdom komen. 

Als u dit leest, ben ik weer terug bij u. Wat zie ik 
daar nu naar uit! Ik hoop dat u het aan me merkt, 
dat 'vacante'. En mocht u op reis gaan of even vrij 
mogen zijn: ik wens u toe dat dan hetzelfde aan u 
gebeurt. Fijne vakantie!

Pastoor Van Klaveren

VAKANTIETIP

Vier de mis overal ter wereld met de missaal-app

Ga je binnenkort op vakantie naar het buiten-
land? Vergeet dan niet om de app 'Missaal' van 
de Tiltenberg te downloaden op je telefoon! 
Met deze handige app kun je overal ter wereld 
eenvoudig de mis meevieren, zelfs als je de lo-
kale taal niet spreekt. 

Of je nu in een dorpje in de bergen bent of ont-
spant aan het strand, de missaal-app biedt toe-
gang tot de liturgische teksten, gebeden en le-
zingen die tijdens de mis worden gelezen. De app 

is gemakkelijk te gebruiken en biedt een eenvou-
dig navigatiemenu. Je kunt de app zelfs offline 
gebruiken, dus je hebt geen internetverbinding 
nodig tijdens de viering. 
Trouwens, ook als je niet op vakantie bent kan de 
app interessant zijn, om al-
vast van tevoren lezingen te 
bekijken.
opmerking van de redactie: 
(apps download je via Play 
Store of App Store) 

Bestuursmutaties

Er zijn bestuursmutaties in de parochiebesturen van 
Haastrecht en Schoonhoven. Op pagina 29 leest u meer.
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Kisi-musical Emmaus - Een unieke en 
inspirerende ervaring voor jong en oud!  

Ken je dat gevoel van op zoek zijn naar geluk 
en een betere toekomst? Dat gevoel dat je 
geïnspireerd wordt door iemand die je 
ontmoet en dat je denkt dat jouw 
droom eindelijk uitkomt? Zo ver-
ging het Kleopas en Maria ook. 
Maar hun droom werd bruut 
verstoord toen deze geweldi-
ge persoon plotseling uit hun 
leven verdween.

In de Kisi-musical Emmaus wordt dit 
aangrijpende verhaal op een unieke en 
inspirerende manier verteld. Deze musical laat 
zien hoe Kleopas en Maria radeloos terugkeren 
naar hun dorpje, Emmaüs. Onderweg komen zij 
echter een vreemdeling tegen die een stukje met 
hen meeloopt. De Kisi-kids hebben hard gewerkt 
om deze musical tot een succes te maken. Met 
hun zang, dans en acteertalent zullen zij je ver-
steld doen staan. Het is een perfect uitje voor 
het hele gezin of samen met opa en oma, waar-
bij jong en oud zich zullen vermaken en ontroerd 
zullen raken.

De musical zal plaatsvinden op 7 oktober 2023 in 
de H.-Josephkerk in Gouda om 15.00 uur. Losse 
tickets voor deze voorstelling kosten € 5,-. Voor 
een familievoordeelticket (twee volwassenen en 

alle kinderen jonger dan 18 jaar) betaal je slechts 
€ 15,-. De tickets worden vanaf 24 september 

verkocht. Je kunt deze persoonlijk kopen 
via het secretariaat van Gouda, maar 

ook aan de deur op 7 oktober. Dit is 
een kans die je niet wilt missen!

Vakantietijd en Deo vacare

Deze Voorloper valt in de vakantietijd, in de 
maand juli in de bus. De scholen zijn dicht 
en dat betekent dat het dagelijks leven voor 
velen nu een rustiger verloop kent. In deze 
maanden, juli en augustus, zijn velen op va-
kantie, dichtbij huis of in andere landen. Een 
groep jongeren, ook vanuit onze parochie, 
gaat op reis om via Parijs, Lourdes en Fatima 
deel te nemen aan de Wereld Jongerendagen 
in Lissabon in de eerste 6 dagen van augus-
tus. Samen bezinnen zij zich, met jongeren 
uit de hele wereld, op hun geloof en op hun 
toekomst.

De vakantietijd nodigt iedereen uit tot bezinning, 
tot stilstaan bij het leven. Sommigen doen dit 
door enige dagen in een abdij te verblijven. Bo-
ven één van de poorten van de Abdij van Egmond 
staat te lezen 'Deo vacare'. Dat betekent: je leeg-
maken van je dagelijkse bezigheden om vrij te zijn 
voor God. Voor ieder die daar binnengaat klinken 
deze woorden als een oproep om ruimte te ma-
ken voor God en voor elkaar.

Hoe doe je dat nu, ruimte maken voor God en voor 
elkaar? Om te beginnen, door in de stilte te bid-
den en samen eucharistie te vieren. 
Er zijn ook nog diverse andere mogelijkheden:

- een Alpha-cursus volgen. 
 Samen met anderen je bezinnen op wat geloven 

nu voor eenieder betekent.
- een boek lezen: nu in de vakantietijd of straks in 

september/oktober, alleen of samen met anderen.
 Onlangs is er een boek verschenen van Tomas 

Halik met de boeiende titel: De namiddag van het 
christendom, op weg naar een nieuw tijdperk. Het 
boek beschrijft de krimpende kerk en het, met 
name ook in onze tijd, in beweging zijn van het 
geloof en de geloofsbeleving. Anders dan de titel 
zou doen vermoeden, is het toch een hoopvol boek. 
Het is een boek dat laat zien, dat er nieuwe kansen 
zijn voor het geloof, de kerk en voor de afzonder-
lijke geloofsgemeenschappen. Zelf ben ik dit boek 
gaan lezen en het doet mij stilstaan bij nieuwe mo-

gelijkheden voor mijn geloof en geloofsbeleving.
- vanaf oktober deelnemen aan een Bijbelgroep.
 Er bestaat in Gouda een Bijbelgroep met tien 

deelnemers. Zij komen om de veertien dagen bij 
elkaar en lezen dan samen gedeelten uit de Bij-
bel. Daarna bespreken ze met elkaar wat een en 
ander nu betekent in het leven van vandaag. Op 
dinsdag 3 oktober 10.00 uur start de Bijbelgroep 
weer in Gouda en we gaan dan gedeelten lezen 
uit het boek Handelingen. Dat boek beschrijft 
het verhaal van de verspreiding van de bood-
schap van het evangelie. We horen hoe Jezus’ 
leerlingen erop uit trekken na zijn verrijzenis en 
hemelvaart, de wereld over, en hoe zij velen we-
ten aan te spreken met de blijde boodschap van 
het evangelie.

 Als u daarnaar benieuwd bent, kom dan eens 
kennismaken met de Bijbelgroep. Een bijbel is 
gratis beschikbaar!

Ik wens u een mooie vakantietijd en misschien 
komt u ook op een idee wat u in de vakantie of 
juist daarna kunt gaan doen!

Paul Schuurmans, diaken

Vormsel
Uw kind gaat naar groep 8 en u heeft de aankondi-
ging om aan te melden voor het Vormsel gemist? U 
bent met uw kind toch van harte welkom op dinsdag 
12 september van 19.30-20.30 uur in Gouda op de 
informatie- en kennismakingsavond voor ouders en 
tieners! Meld u zich aan via vormsel@sintjandd.nl. Wij 
houden graag rekening met uw komst.

mailto:vormsel%40sintjandd.nl?subject=
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Pinksternoveen 2023

De pinksternoveen was ook dit 
jaar een mooie reis op weg naar 
Pinksteren. Het hoofdthema was: 

‘Ontvangen om te kunnen geven’. 
Verder had iedere deelnemer een 
subthema meegekregen om zo 
een diversiteit aan vieringen te 
krijgen en dat is goed geslaagd. 
Leest u maar.
 
Op vrijdag 19 mei was de eerste halte 
van de noveen in Moordrecht. Merel 
en Marja hebben er weer een mooie 
viering van gemaakt. Met 25 bezoe-
kers en 'vol goede moed' (het subthema voor de 
eerste avond, dat ons meegegeven werd door de 
voorgangers, de organist en de cantor) gingen we 
naar onze volgende stopplaats. 

Het tweede station dit jaar was Bodegraven, waar 
Jan en Sandra de voorgangers waren. Zij zijn op 
het laatste moment de vervangers van Gerry 
Postma, die om medische redenen niet inzetbaar 
was. Zorgzaamheid was hun thema en dit werd 
duidelijk verwoord. Het dameskoor was aanwezig 
om ons muzikaal te ondersteunen.

De zorg nemen we mee naar onze derde stop Ipse 
de Bruggen in Zwammerdam. Als je daar de vie-
ring meemaakt en de bewoners om je heen ziet, 
begrijp je pas hoe belangrijk gezondheid is. De 
geestelijk verzorgster Ellie Snaterse maakte er 
dan ook een bijzondere viering van voor alle be-
woners. Zij zorgde dat het thema 'Vriendschap', 
dat voor deze dag was gekozen, juist daar op zijn 
plaats was. 

Maandag was de tussenstop in Boskoop. Het koor 
Quo Vadis was ook weer aanwezig en zong ook 
dit jaar weer: 'De wind steekt op'. Aan Fred de op-
dracht om het thema 'Gastvrijheid' bij ons binnen 
te brengen. Het ging over gastvrijheid in onder 
andere de kerk, omdat dat de plek is waar je ge-
inspireerd wordt om weer verder te trekken. Ook 

moeten we zelf gastvrij zijn en ons hart openstel-
len voor de wereldkerk van vandaag. Een prachti-
ge boodschap voor iedereen.

Dinsdag kwamen we aan in Waddinxveen. Piet 
Goemans was daar de voorganger. Hij had als the-
ma: 'Verdraagzaamheid'. Hij las een stuk uit het 
evangelie van Matteus, de Bergrede, waarin staat: 
Heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen en 
behandel de mensen in alles, zoals je wilt dat ze 
jou behandelen. Deze lezing paste uitstekend bij 
het thema van deze dag.

Vol vertrouwen gingen we op weg naar Gouda, 
omdat daar de zesde dag van de noveen was. Ag-
nes en Jopie waren de voorgangers en het Padua 
koor zorgde voor inspirerende liedjes. Rond half 
acht kwamen er 25 onverwachte gasten de kerk in 
(zij hadden daar een vergadering). Zij schoven aan 
om ook te horen over het thema 'vertrouwen'  en 
het prachtige gedicht met de vraag daarin: geef 
ons iedere dag opnieuw een kleine vonk van uw 
vuur, want wij zijn de aanstekers van uw vuur.

Donderdag was Schoonhoven onze tussenstop. 
Ria en Sandra en het koor Sursum Corda hebben 
er een mooie viering van gemaakt. Vooral het ge-
bed waarin werd gebeden voor de gaven van de 
Geest was voor de aanwezigen een hoogtepunt. 
'Kom Heilige Geest, kom, want we hebben uw Ò

Ò wijsheid, uw raad, uw kennis, uw eerbied, uw 
geloof en uw inspiratie nodig'. Tot slot: dank u wel 
Heilige Geest dat u wilt en blijft komen.

Vrijdag was onze vaste stopplaats Haastrecht 
aan de beurt. Het Hapis zorgt daar al jaren voor de 
organisatie van de noveen. Dit keer waren ds. Van 
der Schoot, Wil, Erna en Sjaan de voorgangers en 
samen met het Gabriëlkoor kregen we weer een 
mooie noveenviering. Het thema was 'Naasten-
liefde' en door de lezing uit Johannes 15, vers 9-17 
hoorden we hoe we daarmee om moeten gaan. In 
de slotgedachte stond nog: Laten we een open 
deur zijn voor de mensen om ons heen.

Het eindstation was ook dit jaar Reeuwijk. In een 
feestelijk versierde kerk werd het negende kaarsje 
aangestoken. Ineke en Joke waren de voorgan-
gers. Helaas was Maarten ziek maar gelukkig heeft 
hij wel zijn bijdrage kunnen leveren aan het sa-
menstellen van de viering met het thema: 'Hoop'. 
Er werd in de overweging teruggekeken naar het 
verleden maar ook naar het heden. Eind goed al 
goed: er is nog volop hoop voor de toekomst.

Op naar de Pinksternoveen 2024, die van 10 t/m 
18 mei zal plaatsvinden.

Leo van Zoest

Zwaar werk?

'Jij hebt volgens mij wel zwaar werk', deze vraag wordt 
mij weleens gesteld. Tja 
wat moet ik daar dan op 
antwoorden? Mijn gedach-
ten gaan meteen uit naar 
alle collega’s die aan het 
bed en op de huiskamers 
werken. Die echt fysiek 
werk doen. De hulpmidde-
len zijn er wel, maar toch 
doet het nog steeds een 
beroep op hun spierkracht. Bij het verplaatsen naar 
een andere stoel, van en naar bed, naar het toilet be-
geleiden en degene die gevallen is weer met grote 
voorzichtigheid van de grond helpen. 

'Ja, maar jij hoort zoveel verdrietige verhalen', is dan 
het vervolg. Andere collega’s die in gesprek zijn met 
de bewoners zien ook het verdriet. Maar het verschil 
is dat ik de tijd heb en geoefend ben om of samen te 
zoeken naar betekenis of juist het samen uithouden 
in het verdriet. En ja, dan hoor ik op een dag best wat 
verhalen die niet over koetjes en kalfjes gaan. 

Toch lukt het me bijna elke dag om dat gevoel niet mee 
naar huis te nemen. De dankbaarheid van de persoon 
waarmee ik gesproken heb, is daar een belangrijke 
factor voor. En onderschat het vertrouwen in onze 
God niet die altijd omkijkt naar ons. Wel is het belang-
rijk voor mij om ruimte te houden om open te blijven 
staan voor elk verhaal van elke bewoner, familielid, 
collega of vrijwilliger die ik spreek. 

Daarom ga ik jaarlijks een week de stilte in. Daar heb ik 
de ruimte om alle dingen van het werk langzaam los te 
laten. En hoe meer je het dagelijks leven loslaat, je tijd 
vult met vieren, bidden en rondwandelen in de schep-
ping, hoe meer ruimte er ontstaat die gevuld wordt met 
Gods aanwezigheid. En die gevulde ruimte neem ik 
weer mee naar de verpleeghuizen, klaar om alle unieke 

– en soms zware- levensverhalen weer te horen.

Maaike van Dijk

Maaike van Dijk is katholiek geestelijk verzorger bij Zorg-
partners Midden-Holland. Zorgpartners is actief in de regio  
met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden.



9

P
ar

o
ch

ie
n

ie
u

w
s

8

P
aro

ch
ie

n
ie

u
w

s

Secretariaatsuitje

Nee, nu eens geen mails, telefoontjes, 
hand- en spandiensten of af te wer-
ken lijstjes! Dinsdagmiddag 23 mei, 
na werktijd, gingen we naar Waddinx-
veen. Deze locatie was aan de beurt 
om alle medewerkers en vrijwilligers 
van de plaatselijke secretariaten en 
het centraal parochiesecretariaat te 
ontvangen voor een informele ont-
moeting.  Het was voor mij de eerste 
keer en een aangename verassing om 
te zien dat we met zoveel collega’s in 
de administratieve ondersteuning dienstbaar 
zijn in de geloofsgemeenschappen. 

Het eerste deel van het programma was werkelijk 
een uitdaging! We werden random ingedeeld voor 
een heuse 'pubquiz', maar dan met koffie en ge-
bak in plaats van drank. Weet u trouwens hoe een 
flesje abdijbier uit Berne eruitziet? Wij ook niet! 
Dus voor deze vraag nul punten. We hebben voor-
al veel gelachen, maar waren ook wel een beetje 
competitief. Het werd een nek-aan-nekrace. Uit-
eindelijk wonnen de Sancta Quizta's, maar ja, de 
naam zegt het al toch? Daar kun je niet tegenop.

Onderling werd er bijgepraat en uitgewisseld, 
want velen kennen elkaar al jaren en anderen 

zijn nog beginnend ‘op het secretariaat’. Het 
werd zeer gewaardeerd dat ook het pastoraal 
team aansloot, zodat de secretariaatsmedewer-
kers hen ook eens in een andere setting konden 
ontmoeten en spreken. Het was een bont gezel-
schap verbonden in het katholieke geloof en lief-
de voor de kerk. De sfeer was prima en alles was 
heel goed verzorgd.

We sloten af met een heerlijk buffet dat door één 
van de medewerksters van Waddinxveen was ge-
maakt. Het lekkere toetje, volgens mij sinaasap-
pelbavarois opgemaakt in een lege halve sinaas-
appelschil, ga ik nog eens proberen na te maken. 
Collega’s van Waddinxveen, hartelijk bedankt!

Monique Stouthart

St. Gabriëlkoor Haastrecht
 
Wij willen ons voorstellen. Het St. Gabriëlkoor is 
een nieuwkomer in de hele parochie van St. Jan 
de Doper. Ons koor zong altijd in de kerk van de 
Paters Passionisten in Haastrecht. De leeftijd 
van de zes paters was dermate hoog, dat zij 
niet meer in het grote klooster konden blijven 
wonen en zij zich genoodzaakt zagen te verhui-
zen naar Oudewater.

Dat hield tevens in, dat er na eind november 2022, 
geen H. Missen meer opgedragen konden worden 
in de kerk van het klooster. Zo was er dus geen ge-
legenheid/kerk meer om er te kunnen zingen. Na 
overleg met de leden, wilden wij als zelfstandig 
koor doorgaan. Na opgenomen te zijn in de paro-

chie van de St. Barnabas en H. Bartholomeus zijn 
we nu, met de twee andere koren (St. Caecilia en 
Inbetween) ingeroosterd voor de zondagen in de 
St. Barnabaskerk om de diensten op te luisteren.

In de tijd dat het rooster nog niet klaar was, heeft 
ons koor ook tijdens de heilige missen in Gouda 
(St. Josephkerk), Moordrecht (St. Johannes Ont-
hoofding) en Reeuwijk (St. Petrus en Pauluskerk) 
gezongen en de Savelberg gezongen. Als koor 
zijn/waren we daar blij mee, konden oefenen met 
een doel en zo onze stemmen blijven gebruiken. 
Wij hopen nog lang te kunnen blijven zingen in 
goede gezondheid.

Het St. Gabriëlkoor

Gebed voor de vakantie
  
God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen, 
zich even kan losmaken uit het gareel van de zorg en 
verantwoordelijkheid, 
dat, los en vrij, de aarde kan proeven en ruiken, en de 
lucht en het water en de mensen er bij.
Geef mij een hart, God, dat, klein als een kind, de verras-
sing beleeft van elke nieuwe morgen
en elke nieuwe horizon, dat zich laat drijven op de wol-
ken en gaat rusten in een ondergaande zon.
 
Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar de vogels 
en kan glimlachen bij de verre geluiden van koeien
als de morgen begint.
 
Geef mij een hart, dat nog op uitkijk staat naar vreemde 
mensen en andere dingen 
en gelukkig is, om hun anders-zijn.
 
Geef mij een hart dat nog kan spelen, en alles kan ver-
geten bij een bal in het water of een kind in het zand.
 
Geef mij een hart, God, een open hart en open handen 
om naar de mensen toe te gaan, te luisteren naar hun 
verhalen en te snoepen van hun vriendschap, als de 
avond valt.

Geef mij een hart, dat uitnodigt - als een rustbank in de 
lommer - iedere voorbijganger, iedere mens langs de baan.
 
Geef mij een hart dat zich wil bekeren tot de eenvoud en 
het geluk om kleine dingen, een hart dat kan bewonde-
ren zonder te bezitten, en kan bidden zonder woorden.
 
Een hart dat doorheen de dingen kan schouwen naar 
Uw oneindigheid.
God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen zoals Gij, 
op die zevende dag, toen alles nog goed was, wat Gij 
had gemaakt.
 
En of ik dan in een vliegtuig zal stappen of mijn fiets zal 
gebruiken, 
of ik de andere kant van de wereld of de andere kant van 
mijn dorp zal zien,
of ik de kracht van mijn lichaam zal meten met de golven,
of stil van de zetel naar het bed zal gaan
geef mij een hart dat vakantie kan nemen,
God, en dan is het feest al begonnen.

Manu Verhuls
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Op 25 maart jl. werd in Veenen-
daal de mini-conferentie Mis-
sionaire Parochie gehouden. In 
tegenstelling tot wat de naam 
misschien deed vermoeden, was 
het een bruisende, drukbezoch-
te dag waar meer dan 700 katholieken uit het hele 
land bijeen waren. Uit de vele reacties bleek dat 
mensen bemoedigd huiswaarts gingen, met een 
hernieuwd verlangen om in de parochie aan de 
slag te gaan. Vele enthousiaste aanwezigen na-
men afscheid met een hoopvol: 'Tot volgend jaar!'

Impuls
'Dit jaar ben ik met een nieuwe groep parochianen 
naar Veenendaal geweest. De ervaring die zij daar 
hebben opgedaan, kunnen wij hen als Pastoraal 
Team niet in de eigen parochie geven,' aldus pr. 
Kees van Vliet, 'Het is daarom van belang dat pa-
rochies ieder jaar proberen ook nieuwe (!) vrijwil-
ligers uit te nodigen voor deelname aan een lan-
delijke impulsdag. Met het oog op uitbreiding en 
verdieping van het Project Missionaire Parochie is 
dat eigenlijk onmisbaar.'

Deze woorden uit de evaluatie 
gaven uitdrukking aan het gevoel 
dat bij velen leeft. Dit heeft de or-
ganisatie en partners in het Eco-
systeem Missionaire Parochie 
gesterkt in het voornemen een 

vervolg te geven aan de succesvolle conferenties 
van de afgelopen jaren, om zo deze waardevolle 
impuls te blijven geven aan de vele parochies die 
(eerste) stappen zetten op weg naar een missio-
naire gemeenschap.

Save the date! In 2024 zal de conferentie Mis-
sionaire Parochie worden georganiseerd op za-
terdag 6 april, de zaterdag na Pasen. Het zal op-
nieuw plaatsvinden in De Basiliek in Veenendaal.
We moedigen u van harte aan om deze datum 
alvast in uw agenda te zetten en uw medeparo-
chianen uit te nodigen hetzelfde te doen, zodat 
de conferentie ook volgend jaar een impuls voor 
onze parochie kan betekenen!

Linda de Graaf-Keijzer
Medewerker Missionaire Dynamiek

Reserveer de datum: zaterdag 6 april 2024

Reserveer de datum: 
Pelgrimini 3.0 

1. Maak zaterdag 21 oktober vrij voor de derde editie 
van de Pelgrimini.

2. Denk alvast na waar je wil starten: bij de Willibror-
duskerk in Bodegraven of de Bonaventurakerk in 
Woerden.

3. Maak een keuze: ga je wandelend of fietsend maar 
de Meije?

4. Droom deze zomer over de pelgrimshoofdstad Vé-
zelay.

5. Ontdek onze gasten op: www.espritduchemin.org/nl
6. Stel je open voor wat die dag jou mag brengen.

Rob Lijesen, pastoraal werker

Fotograaf gevraagd 

Regelmatig zijn er gebeurtenissen in of rond de kerk 
die we graag voor de toekomst op foto’s vastleggen. 
Bijvoorbeeld vieringen waarbij sacramenten worden 
ontvangen, een jubilaris of de Sint Jandag. Kunt u/kun 
jij foto’s maken van (redelijk) goede kwaliteit en ben jij 
bereid jouw talent op vrijwillige basis voor de parochie 
in te zetten, laat dit dan weten aan het centraal pa-
rochiesecretariaat parochie@sintjandd.nl of bel 0182-
513056.

Sint Jan de Doperdag
 
Op zondag 25 juni vierden we de jaarlijkse Sint 
Jan de Doperdag. Dit jaar vierden we ook ons 
12,5-jarig jubileum als parochie. Een dag vol ac-
tiviteiten in stijl van de Ankerzondag.

http://www.espritduchemin.org/nl
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=fotograaf%20gevraagd
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R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Willibrordus

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl 

Secretariaat
Ma, woe, vrij van 09.00-12.00 uur.
Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Telefoon: .......................... 0172-612255
E-mail: ........ bodegraven@sintjandd.nl

Ledenadministratie
........... leden.bodegraven@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ......................... Joost Rooms
Secretaris: .............................. Lia de Wit
Penningmeester: ..... Ad van Leeuwen
.............. pm-bodegraven@sintjandd.nl 

R.K. kerkhof Sint Willibrordus
Gijs Hoogeveen  ............... 06 81578367
begraafplaats.bodegraven@sintjandd.nl

Actie Kerkbalans
Jorden van der Haas  .............................
kerkbalans.bodegraven@sintjandd.nl 
Rabobank: .... NL89RABO0308815025
tnv Parochie St. Jan de Doper

Financieel algemeen
Rabobank: .... NL78RABO0308802322 
tnv Parochie St. Jan de Doper

Pastoraatgroep
Lia Nottelman: ...... lnothoog@xs4all.nl 

De Doortocht 
Telefoon: ........................... 0172-552316
E-mail: .............. doortocht@kpnmail.nl

Redactie
...... redactie.bodegraven@sintjandd.nl 

Renovatie rouwkamer Doortocht
De Katholieke Geloofsgemeen-
schap Sint Willibrordus be-
schikt sinds vele jaren over een 
rouwkamer in het gebouw De 
Doortocht, het voormalige pa-
rochiehuis. Veel uitvaartonder-
nemers uit de nabije omgeving 
maken gebruik van deze kamer 
voor het opbaren van een over-
ledene voorafgaand aan een 
begrafenis of crematie. 

Voor het laatst is de rouwkamer 
in 1996 tijdens een algemene 
verbouwing van de Doortocht 
aangepast. Het was duidelijk dat 
de kamer aan een stijlaanpassing  
en renovatie toe was. Een werk-
groep van vrijwilligers van de 
Geloofsgemeenschap heeft een 
renovatieplan gemaakt en in een 
aantal maanden is de renovatie 
uitgevoerd. 
De inrichting van de rouwkamer 

heeft qua kleuren en stijl een war-
me en passende uitstraling gekre-
gen. Met een eigen ingang voor de 
uitvaartondernemer en familie, is 
een ruimte gecreëerd waar familie 
in alle rust hun overledene kun-
nen bezoeken en gedenken.
Op maandag 1 mei jl. is de kamer 
door de werkgroep officieel op-
geleverd. Wij bedanken de leden 
van de werkgroep: Wim Straver, 
Gerard van der Poll, Alice de Vos, 
Lia Veelenturf, Dick Garritsen en 
Dick Veelenturf voor hun gewel-
dige inzet.

De Locatieraad

Op 4 juni 2023 nam Theo van 
den Berg officieel afscheid als 
koster van de geloofsgemeen-
schap in Bodegraven. Aan het 
einde van de viering werd hij in 
het zonnetje gezet. Hieronder 
een deel van de toespraak van 
Ad van Leeuwen, namens de lo-
catieraad.

Beste Theo, 
Ik noem een aantal getallen, die 
samen een heel speciale reeks 
vormen: 20, 34, 342, 416, 750, 811, 
72.000, 225.000, oneindig. Wat 
hebben die getallen met elkaar te 

maken? Ik zal het uitleggen.
Het is dit jaar 20 jaar geleden, 
in 2003, dat pastor Paardekoo-
per afscheid heeft genomen. Op 
een goede avond in dat jaar ging 
Pater Hoogland op pad en belde 
aan bij nummer 34. Daar vroeg 
hij aan jou, Theo van den Berg, of 
jij hoofdkoster wilde worden. Dat 
heb jij sindsdien met veel energie 
en passie gedaan, tot aan afge-
lopen Pasen. Dat willen wij niet 
ongemerkt laten passeren. 
En die andere getallen dan? 
Sindsdien heb jij 342 keer de 
doopvont het Priesterkoor af en 

op gesjouwd, 416 uitvaarten be-
geleid en de geluidsinstallatie 
naar het kerkhof gedragen en 
in 750 vieringen ‘gekosterd’. 811 
Godslamp-kaarsen vervangen, 
72.000 kaarsen in de Maria-kapel 
gelegd en bij al die activiteiten 
225.000 treetjes naar het Pries-
terkoor op- en afgelopen. 
Ik heb nog één getal over, en dat 
is het getal oneindig. Wel Theo, 
dat staat voor het geduld waar-
mee je steeds de kosters wees 
op hoe het nu precies moet. Maar 
het staat ook voor onze dank voor 
al je inzet in al die jaren! Dank je 
wel!

Werkgroep ‘Aandacht voor elkaar’ 

Enige tijd geleden is het idee ge-
opperd om de werkgroepen Wijk-
contactpersonen en Zieken-en 
Ouderenpastoraat van onze ge-
loofsgemeenschap samen te 
voegen. We hebben dit met de 
leden van beide werkgroepen 
besproken en zijn dat met elkaar 
overeengekomen. Ook hebben 
we samen een nieuwe naam be-
dacht. Eigenlijk was dat niet zo 

heel lastig omdat we allemaal 
hetzelfde doel, dezelfde inten-
tie hebben: zorgdragen voor je 
medemens, oog en oor hebben 
voor een ander, klaarstaan voor 
je naaste. 

Op papier is de taakinvulling 
goed te omschrijven. De praktijk 
is soms weerbarstiger. Het is wel 
eens moeilijk om voldoende vrij-

willigers te vinden en we horen 
en weten niet altijd van elkaar 
wat er leeft en wie bijvoorbeeld 
graag een bezoekje of wat extra 
aandacht of hulp kan gebruiken. 
Maar we blijven ons inzetten om 
gestalte te geven aan één van de 
belangrijkste taken van de kerk: 
het dienen van je naaste. 

Ike Hoogeveen-van Leeuwen
Ria van der Horst-Ernst

Afscheid Theo van den Berg
Familieberichten
Gedoopt
Jinthe – Ellemieke Jager

Overleden
Mevr. E.A. (Bep) Rietveld-van 

Zuijlen
Mevr. T.P. (Doortje) Peek
Mevr. C. (Corrie) Verlaan-van  

den Berg

Secretariaat
Tijdens de zomervakantie is het 
secretariaat op woensdagmor-
gen gesloten.

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl 
mailto:bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:leden.bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:pm-bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:begraafplaats.bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:kerkbalans.bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:lnothoog%40xs4all.nl?subject=
mailto:doortocht%40kpnmail.nl?subject=
mailto:redactie.bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
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Bomen in de tuin bij de kerk

Behalve de kerk, met de bij-
behorende gebouwen en het 
kerkhof hebben we ook de zorg 
voor de tuin rondom de kerk 
met de beplanting. Wekelijks 
zijn vrijwilligers bezig met het 
onderhoud van de tuin en de 
paden rondom de kerk. Gras 
maaien, beplanting, snoeien, 
onkruid wieden en paden aan-
vegen; er is altijd wat te doen. 
Meer hulp is van harte welkom, 
meldt u zich gerust aan.

Dit voorjaar is er professionele 
hulp ingeroepen voor het onder-
houd van de twee grote bomen 
aan de voorzijde van de kerk. De 
grote Canadese populier, geplant 

in 1965 na de bouw van de nieuwe 
pastorie, is een gezonde boom. 
Maar wel had die vele, te zwa-
re, breukgevaarlijke takken en er 
lag ook dood hout los op andere 
takken. Twee hoveniers hebben 
er twee dagen werk aan gehad 
om de monumentale boom op te 
knappen. Hij staat er weer prach-
tig bij. Grotere zorgen maken wij 
ons om de kastanjeboom. Een 
expert heeft een zwam aange-
troffen in de wortels. Het is heel 
moeilijk deze zwam te bestrijden. 
Ook weten we als geen ander dat 
schade aan het fundament, de 
wortels van de boom net als de 
fundering van onze toren, grote 
gevolgen kan hebben. De boom 

is ziek, wij monitoren hem zo 
goed mogelijk. Want wij als St. 
Willibrordusparochie zijn trots 
op deze twee reuzen. Net als de 
gemeente, waar ze beide op de 
monumentale en beschermwaar-
dige bomenlijst staan. 

Voor nu willen we zeggen: 'Kijk 
eens wat vaker goed omhoog en 
geniet van de pracht van deze 
bomen.'

De locatieraad

Kerkestafette 

In de kerkestafette spreken we 
Anneke de Goede, lid van midden- 
koor Alegria.
 
Wie is Anneke de Goede?
Ik ben 62 jaar geleden geboren in 
Oosterbeek in Gelderland. Van mijn 
tiende tot 20e jaar heb ik gewoond 
in Epe. Wij waren als gezin actief 
in de Gereformeerde Kerk. Op mijn 
18e jaar heb ik belijdenis gedaan. 
In 1986 zijn Jan en ik oecumenisch 
getrouwd en woonden we vijf jaar 
in het bedevaartsstadje Hasselt 
(Overijssel). Vanwege werk van Jan 
zijn we daarna richting de Rand-
stad verhuisd. Nu wonen we al 32 
jaar met plezier in Bodegraven.

We waren heel blij met de geboorte 

van Thijs en Marieke en zijn inmid-
dels opa en oma van een prachtige 
kleindochter van twee jaar en een 
tweede kleinkind is op komst. Onze 
kinderen zijn in twee kerken opge-
groeid. Toen zij Vormselcatechese 
kregen, was ik benieuwd naar de 
Rooms Katholieke catechese en 
heb ik de volwassen catechese 
gevolgd bij Mark-Robin Hoogland. 

In januari 2004 ben ik gevormd in 
de Sint Willibrorduskerk.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik heb twee opleidingen mogen 
afronden: tot leerkracht en tot 
logopedist.  
Ik werk parttime uur bij de GGD 
Midden Holland met twee dienst-
verbanden als preventief logo- 
pedist en als coördinator van 
Centrum Jeugd en Gezin in de 
gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Wil je vertellen over de werkgroep/ 
kerkelijke activiteiten waar je bij 
betrokken bent?
Ik zing de altpartij bij Middenkoor 
Alegria. Dit koor heeft een groep 
enthousiaste zangers. We repe-
teren elke woensdagavond en 
elke maand zingen we een keer 

tijdens een kerkdienst. Verder 
bereiden we dan ook de viering 
voor met het uitzoeken van de 
liederen voor de liturgie. Ik vind 
het belangrijk dat met het ope-
ningslied en slotlied de mensen 
in de kerk mee kunnen zingen. De 
teksten van de liederen hebben 
veel betekenis, tijdens het zingen 
gaan ze door je heen. Zingen is 
voor mij dubbel bidden.

We hebben onlangs meege-
daan met het korenfestival in het 
Evertshuis. Dit was een mooie 
ervaring: tot slot zongen we geza-
menlijk met alle koren het lied 'One 
Day' voor de vrede in de wereld 
en vooral voor vrede in Oekraïne:  
https://youtu.be/RjPpMXMjljO 

Verder breng ik De Voorloper rond 
in mijn wijk en was ik betrokken 
bij de werkgroep wijkcontact-
personen. In het verleden heb ik 
diverse modules gevolgd van de 
Pastorale School om catechese 
te kunnen geven aan de vorme-
lingen en volwassenen. Daar-
na heb ik een aantal jaren in de 
werkgroep vormselvoorbereiding 
gezeten, samen met Marian, Mart 
en Truus. Het was erg leuk om te 
doen. De vragen aan en van kin-
deren zetten je aan het denken. 
Bijvoorbeeld: waardoor sta je in 
vuur en vlam? 

En hoe kwam je op het idee om in 
het Middenkoor mee te zingen? 
Er werden flyers uitgedeeld in de 
kerk om nieuwe leden te zoeken 
voor het Middenkoor en daar heb ik 
me voor aangemeld. Ik zing graag 
en als koor draag je iets bij aan een 
viering. Je ondersteunt de viering 

met gezang. Je bent betrokken bij 
de kerk en de viering. Je ontmoet 
wekelijks de andere koorleden.
Verder leer je veel van een diri-
gent op gebied van adem- en 
zangtechniek en interpretatie.

Welk lied beschrijft jouw leven op 
dit moment? 
(theezakjesvraag tijdens het in-
terview)
Het lied: 'Ga met God en hij zal 
met je zijn'. Dit lied heeft voor mij 
persoonlijk veel betekenis. 
'Jou nabij op al je wegen, met zijn 
raad en troost en zegen
bij gevaar, in bange tijden, over 
jou zijn vleugels spreiden
in Zijn liefde je bewaren, in de 
dood je leven sparen
tot wij weer elkaar ontmoeten, in 
zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.'
Verder beleef ik de liederen 'Kus 
van God', 'Draag me God' en 
'When you believe' heel intens. 
Als klein kind sprak mij het lied 
'Eens als de bazuinen klinken' aan. 
Hieraan bewaar ik goede herin-
neringen: met de hele klas in één 
stem krachtig zingen.  

Doe je naast dit werk voor de kerk 
nog ander vrijwilligerswerk?
Ik ben mentor voor een groep 8 
leerling voor 'School’s Cool' bij 
Bureau Bousa. Als mentor onder-
steun je wekelijks een leerling met 
schoolwerk. Voor deze leerlingen 
is het belangrijk de overgang van 
basisonderwijs naar de brugklas 
van de middelbare school soe-
pel te laten verlopen. Het traject 
duurt normaal anderhalf jaar. Bij 
ons liep dat uit totdat de leerling 
het diploma had gehaald. Vervol-

gens werd ik taalcoach bij SAM. 
De taal leren is zo belangrijk om je 
thuis te voelen in het land waar je 
woont. Verder ben ik thuis man-
telzorger waardoor ik momenteel 
voor sommige taken minder be-
schikbaar ben.

Waar word je blij van?
Kinderen zien ontwikkelen en hen 
daarbij helpen. Het is mooi om te 
zien dat zij groeien als persoon; 
dat zij leren communiceren zodat 
hun wereld steeds groter wordt. 
Het is fijn om daar een bijdrage 
aan te mogen leveren. De wereld 
door de ogen van kinderen zien 
dat maakt mij blij.

Heb je nog andere hobby's waar-
over je wilt vertellen?
Ik ben een opleiding aan het vol-
gen als tekencoach; samen teke-
nen en praten over de tekeningen, 
uitleg geven. Ook andere creatie-
ve zaken zoals haken en naaiwerk 
geven mij energie. Verder hou ik 
van wandelen, fietsen, zwemmen 
en lezen. Ik ben graag in het bos 
en heb een vogelapp om te her-
kennen wat ik dan zie en hoor. 
Heel leerzaam. 

Wil je verder nog iets kwijt?
Ik ben blij dat we weer naar de 
kerk mogen en samen kunnen 
zingen. Het is belangrijk om men-
sen te ontmoeten in kerkelijk ver-
band. Samen geloven is vertrou-
wen. Vertrouwen in de toekomst 
en in de medemens.

Aan wie geef je het stokje door?
Aan Praise Adebesin. Zij is als 
jongere heel actief in onze kerk. 
Dat vind ik geweldig!Ò

Ò

https://youtu.be/RjPpMXMjljO 
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R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Joannes de Doper

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015

Secretariaat
Ma-di-wo-do ochtend 09.00-11.30 uur.  
A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop
Telefoon: ........................... 0172-212309
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl

Locatieraad
Vice-voorzitter: .......... Tineke Verbakel
Penningmeester: .......... Annette Coers 

Pastoraatgroep
Voorzitter: .................... Tineke Verbakel

Bankrekening
IBAN NL09 RABO 0108501183 t.n.v. 
Locatieraad H. Joannes de Doper

Overleg
Pastoraatgroep: 
1e dinsdag van de maand
Locatieraad: 
2e donderdag van de maand

Redactie
Karin de Wit, Wil Boumans, Anja 
Stolwijk
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl
Distributie: .... wijkvertegenwoordigers

Over ons

Graag wil ik het even met u heb-
ben over ons 'Meedenkformulier'. 
Een wat? Hoor ik u denken. Na-
tuurlijk een begrijpelijke reactie! 
Inmiddels is het voor onze vrijwil-
ligers geen vraagteken meer. Bij 
de uitnodiging voor onze Vrijwil-
ligersmiddag hebben zij dit 'Mee-
denkformulier' ontvangen met het 
verzoek hun antwoorden op de 
vragen in te vullen en verder alles 
op te schrijven wat zij in kerkelijk 
opzicht of in relatie tot de ruimten 
van ons gebouw kwijt willen. En 
het formulier inleveren maken we 
zo gemakkelijk mogelijk. Dit is de 
eerste grote groep (we zijn erg blij 
met onze 200 betrokken vrijwilli-
gers), die met het meedenkformu-
lier door ons benaderd zijn. 

We willen de vragen van het mee-
denkformulier aan verschillende 
groepen en individuele mensen 
voorleggen. Een brede benade-
ring. Van mensen, die erg betrok-
ken zijn bij vieringen en kerkelij-
ke activiteiten tot mensen, die 
inmiddels verder van onze kerk 
afstaan. Alle meningen en sug-
gesties zijn voor ons waardevol. 
Het meedenken heeft alles met 
onze toekomst te maken. Wat 
wordt er van de kerk verwacht, 
wat verwacht u van de kerk bij 
bepaalde gebeurtenissen of om-

standigheden? Hoe kunnen we 
ons gebouw, dat al breed wordt 
gebruikt, nog meer benutten? En 
we weten allemaal: formulieren 
zijn vaak niet eenvoudig. Er zijn 
niet veel mensen, die in formu-
lieren invullen een hobby vinden. 
Daarom heeft de Denktank van 
onze geloofsgemeenschap goed 
nagedacht over de vragen en is 
het meedenkformulier behandeld 
in pastoraatgroep en locatieraad.

We vragen het u niet elk jaar (hoe-
wel suggesties en vragen altijd 
welkom zijn) maar voor de komen-
de zeven jaar: denkt u mee in het 
belang van uw geloofsgemeen-
schap? Ga er even voor zitten of 
praat er over met anderen, vul het 
in, het mag ook per mail. Het kan 
ingeleverd worden bij het secre-
tariaat of in de daarvoor bestemde 
bus bij de ingang gedaan wor-

den. U kunt het formulier ook 
downloaden van de website www.
sintjandd.nl/nieuws-boskoop/

En concreet al in het kader van 
meer zichtbaarheid en vernieu-
wing: de beplanting aan het plein 
is prachtig en laag vernieuwd, het 
gebouw en het kruis op de gevel 
zijn weer goed te zien. Het zijn de 
eerste tekenen van de gastvrije 
en groene kerk, die we willen zijn! 
U allen een mooie zomer toege-
wenst!

Namens de locatieraad, 
Tineke Verbakel

Openingstijden secretariaat 
in de zomervakantie
In de komende maanden is het se-
cretariaat beperkt geopend: van 
maandag 17 juli tot en met vrijdag 
21 juli alleen geopend op dinsdag 
en donderdagochtend van 09.00 
uur tot 11.30 uur. Van maandag 24 
juli tot en met vrijdag 11 augustus 
alleen geopend op dinsdagoch-
tend van 09.00 uur tot 11.00 uur. 
Van maandag 14 tot en met vrij-
dag 18 augustus alleen geopend 
op dinsdag en donderdagochtend 

van 09.00 uur tot 11.30 uur. In de 
week van 4 september is het se-
cretariaat alleen geopend op dins-
dag tussen 9.00-11.00 uur.
Mail wordt in de vakantie iedere 
dag gelezen. Voor dringende pas-
torale vragen kunt u bellen met de 
pastor van dienst: 0182-639586. 
Spreekt u een boodschap in als de 
pastor niet direct de telefoon kan 
beantwoorden. U wordt dan zo 
spoedig mogelijk teruggebeld.

Ò

Ò

Gebedshuizenpad 2023

Na een succesvol jaar van acti-
viteiten rondom Boskoop 800 
jaar gaan we dit jaar verder 
onder een andere naam: Ge-
bedshuizenpad. Alle Gebeds-
huizen (kerken en moskee) van 
Boskoop openen op zaterdag 9 
september 2023 tijdens Open 
Monumenten- en Orgeldag hun 
deuren van 10.00 uur tot 16.00 
uur en verwelkomen graag be-
langstellende bezoekers.

Doorlopend zijn er mensen van 
het betreffende gebedshuis aan-
wezig om bezoekers te verwelko-
men, te woord te staan, vragen te 
beantwoorden en wegwijs te ma-
ken. In een aantal gebedshuizen 
zal er een speciaal aanbod zijn op 
een vooraf aangegeven tijdstip.
Meer info vindt u eind augustus 
in de vorm van een folder bij de 
deelnemende gebedshuizen. U 
bent van harte welkom bij:

- Gereformeerde Gemeente, Ich- 
tuskerk, Mendelweg 18

- Protestante Gemeente Boskoop, 
De Stek, Puttelaan 148

- Moskee Arrahman, Vogellaan 89
- Vrijzinnige Protestante Gemeen-

te, Het Kleine Kerkje, BC straat 24
- Christengemeente Bethel Bos-

koop, Boomgaard 21
- RK Kerk, H, Joannes de Doper, 

A.P. van Neslaan 50
- Christelijk Gereformeerde Kerk, 

Open Poort, Parklaan 1B
- Protestante Gemeente Boskoop, 

Dorpskerk, Kerkplein 5

Onze kerk is open van 10.00-
16.00 uur en heeft het volgen-
de programma:
12.45-13.15 uur - Orgelconcert 
door Karina Markarova
13.15-13.45 uur - Uitleg door oud 
pastoraal medewerker Marijke 
Ameling over de historie van de 
kerk en rondgang langs de iconen 

met de lijdensweg van Christus. 
Jan de Frankrijker geeft een de-
monstratie historisch zangblad 
schilderen. 
13.45-14.15 uur - Kees Vreeburg 
geeft uitleg over Gregoriaans zin-
gen en zal een aantal nummers 
ten gehore brengen.
14.15-14.45 uur - Uitleg door oud 
pastoraal medewerker Marijke 
Ameling over de historie van de 
kerk en rondgang langs de ico-
nen van de lijdensweg van Chris-
tus. Jan de Frankrijker geeft een 
demonstratie historisch zangblad 
schilderen. 

Open Monumen-
ten- en Orgeldag 
9 september 2023

Het thema voor Open Monu-
menten- en Orgeldag is dit jaar 
‘Immaterieel erfgoed’. Een on-
derdeel dit jaar is het Gebedshui-
zenpad Boskoop.

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
mailto:boskoop%40sintjandd.n?subject=
mailto:boskoop%40sintjandd.nl%20?subject=kopij
http://www.sintjandd.nl/nieuws-boskoop/
http://www.sintjandd.nl/nieuws-boskoop/
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Dag van de aandacht 2023 

In samenwerking met de Zonne-
bloem, de Vrijzinnige Protestant-
se Gemeente, de RK geloofsge-
meenschap H. Joannes de Doper, 
de Christelijke Gereformeerde 
Kerk en de Protestantse Gemeen-
te Boskoop, organiseren wij in 
het weekend van 9-10 september 
'Dag van de aandacht'. Dit jaar vie-
ren we dit niet gezamenlijk maar 
zal er in iedere kerk aandacht zijn 
voor de 'Dag van de Aandacht'. 

Thema van dit jaar is: Dit kleine ge-
baar geeft zoveel vreugde, als je 
dit doet voor elkaar. U wordt na de 
viering uitgenodigd om nog even 
gezellig een kopje koffie te komen 
drinken. Wij willen u vragen om na 
afloop van de viering een attentie 
mee te nemen en aan de desbe-

treffende persoon te geven. Even 
aandacht en even een praatje, 
daar maakt u de ander beslist blij 
mee. U komt toch ook? 

In de H. Joannes de Doperkerk 
zal er op zaterdag 9 september 
om 19.00 uur een viering zijn met 
aandacht voor de 'Dag van de 
Aandacht'.

Werkgroep 'Dag van de 
aandacht', Toos en Karin
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Familieberichten

Gedoopt 
Liss Edrosa Paz, dochter van  

Fernando  Edrosa Paz en Kim 
Rijnbeek

Overleden
Mevr. G.A. ( Truus) Blom-van  

Hevelingen
Mevr. C.E.T. (Tiny) Snel-Berk
Dhr. C.A. (Chris) Stolwijk
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Startzondag

Op zondag 17 september vieren 
we onze aftrap van het nieuwe 
seizoen. In deze viering eren wij 
een aantal vrijwilligers voor hun 
inzet.

Welkom in de 
Groene Kerk
Binnenkort gaan we ons laatste 
door u gekozen voorwerp in het 
kader van Laudato Si bekijken: 
de klok. Door corona hebben 
we meer tijd nodig gehad voor 
de Laudato Si symbolen dan we 
ooit konden vermoeden. Maar in 
de tussentijd hebben we met el-
kaar ook andere dingen aandacht 
gegeven zoals de voedselbank, 
vluchtelingen en het meest re-
cent, het samen soepen. 

Eenmaal per maand voorafgaand 
aan de zaterdagavondviering, 
waarin Quo Vadis zingt, samen 
een gezonde maar lekkere soep 
eten met brood. Er wordt voor u 
gekookt. Naast het verbindende 
van het samen eten is het fijn te 
ervaren, dat zich aan tafel mooie 
gesprekken ontwikkelen. Geeft 
u zich een keertje op bij het se-
cretariaat. En u kunt natuurlijk 
altijd iemand meenemen. We 
gaan om 18.00 uur aan tafel in de 
parochiezaal en als u wilt, kunt u 
daarna naar de viering.

En dan nog een groene uitspraak 
van Loesje: 'Groeicijfers ik hoop, 
dat dat over bomen gaat.'

Vrijwilligersmiddag 1 juli 2023

Schenkingen

Dit jaar hebben we een aantal 
schenkingen mogen ontvangen 
van (oud)parochianen. 
In deze Voorloper: het taberna-
keldeurtje van de voormalige kerk 
aan het Reijerskoop.

Wat een gezellige groene vrij-
willigersmiddag hebben we ge-
had bij Boot en Dart!

Jan de Vries had de vrijwilligers 
uitgenodigd voor een gezelli-
ge middag. Na de koffie en thee 
met iets lekkers kregen we een 
rondleiding over het bedrijf. Kees 

Posthumus gaf een Groene voor-
stelling. Na de heerlijke soep met 
broodjes zijn we in processie, op 
de fiets, naar de kerk vertrokken.
De dag werd afgesloten met de 
zaterdagavondviering waarbij Quo 
Vadis de viering feestelijk opluis-
terde.

Jan, Tineke, Jeanine en Karin



21

G
o

u
d

a

Gouda

20

R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl 

H. Joseph, Aalberseplein 2

Secretariaat
Ma-wo-vr ochtend: 09.30-12.00 uur.  
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda
Telefoon: ......................... 0182-523801 
E-mail: ................ gouda@sintjandd.nl

Ledenadministratie
E-mail: ....... leden.gouda@sintjandd.nl 

Coördinatieteam Gouda
Penningmeester: .......... Matthij Moons
Beheer + infoteam: ..................................
......................... Morgan de Koning-Ward  
Altaarteam: ..... Angelique Deichmann  
Welkomsteam: .................... Jos Kluiver
coordinatieteam.gouda@sintjandd.nl

Parochiele Charitas Instelling (PCI)
Website:  www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ............. NL97ABNA0507129849

Kerkbijdrage
Bank: ............. NL28INGB0002902532
t.n.v. H. Antonius van Padua
Overige betalingen en giften 
Bank: .............. NL93RABO0361413785
t.n.v. H. Antonius van Padua

R.K. Begraafplaats
Graaf Florisweg 126, Gouda: .................
............. www.rkbegraafplaatsgouda.nl

Correspondentie
Infoblad: .......... infoblad@sintjandd.nl
De Voorloper ......... Peter van Erdewijk
E-mail: ..... redactiegouda@sintjandd.nl

Werkzaamheden Aalberseplein

Informatieblad en 
De Voorloper per e-mail

Antoniusspelden

In memoriam oud-pastoor Custers

Tussen 10 juli en 10 augustus 
wordt het Aalberseplein gerecon-
strueerd. De werkzaamheden aan 
de weg en het plantsoen worden 
gefaseerd uitgevoerd, zodat er 

steeds parkeerplaatsen beschik-
baar zijn. Tijdens de tweede fase 
wordt een tijdelijke hellingbaan 
aangebracht om de toegankelijk-
heid van de kerk te waarborgen. 

U kunt het tweewekelijkse infor-
matieblad en dit parochieblad 
thuis ontvangen door dit via de 

homepagina van onze website 
aan te geven. Mocht u hier hulp bij 
nodig hebben, dan kunt u contact 
opnemen met het secretariaat.

Op 13 juni is het de feestdag van 
Antonius, patroonheilige van de 
Goudse geloofsgemeenschap. 
Rond deze datum delen we dan 
ook traditiegetrouw de Antonius-
spelden uit. Deze speld gaat naar 
vrijwilligers die zich al jarenlang in-
zetten voor de gemeenschap. Door 
iets te doen voor de gemeenschap 
voelt het als één grote familie en 
dit gevoel koesteren we. De speld 
is dan ook een blijk van waardering.

Aan het einde van de viering op 
zondag 18 juni hebben we de 
spelden uitgereikt. Dit jaar zijn de 
spelden uitgereikt aan:

Wilma van Erdewijk
Evert van der Laar
Marijke Overbeek
Fred de Pater
Marijke Swinkels
Sipke Draisma
Marianne de Zeeuw
Koos Ligthart
Angelique Deichmann

Nogmaals bedankt voor jullie in-
zet en we hopen jullie nog vele 
jaren binnen 'de familie' te mogen 
houden.

Angelique Deichmann

Na een lange periode van ziek-
te is op maandag 12 juni in zijn 
slaap overleden, de eerwaarde 
pater Christiaan Emile Charles 
(Chretien) Custers c.p., passi-
onist. Pater Custers c.p. werd 
geboren op 4 november 1934 
te Hunsel, geprofest op 5 sep-
tember 1957 en priester gewijd 
op 20 juli 1963 te Rotterdam. 
Hij was verbonden met de pas-
toraal van het bisdom Rotter-
dam.

Hij was pastoor in Gouda van  
1 augustus 1977 tot 1 september 
1983. Het was de tijd van de vele 
gespreksgroepen. Pastoor Cus-
ters had veel aandacht voor goe-

de oecumenische contacten. Hij 
was ook nauw betrokken bij en 
stond aan de wieg van het Noor-
derkoor. In 1983 werd hij als pas-
toor opgevolgd door pater Leo 
Bos, passionist.

Overigens bleef pater Custers 
ook bij de parochie betrokken als 
deken van het dekenaat Gouda 
van 1983 tot 1995, bestaande uit 
de parochies van Gouda, Moor-
drecht, Waddinxveen, Boskoop, 
Bodegraven, Reeuwijk, Oudewa-
ter, Haastrecht, Schoonhoven en 
Woerden. Als deken werkte pater 
Custers goed samen met bis-
schop Bär van het bisdom Rot-
terdam. 

Op dinsdag 20 juni was voor pa-
ter Chretien Custers de uitvaart-
dienst en begrafenis in Molen-
hoek (bij Nijmegen).

Moge hij rusten in vrede!

Agenda

25 augustus en 29 september 
Ontbijtbijeenkomsten
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Berichten van 
het secretariaat 

Voor het beantwoorden van vragen 
en het opnemen van aanmeldin-
gen is het secretariaat bereikbaar 
op maandag, woensdag en vrijdag 
van 9.30-12.00 uur, ook tijdens de 
zomervakantie.
Telefonisch (0182) 523 801
Per e-mail gouda@sintjandd.nl

PCI / Diaconie

Ontbijtbijeen-
komsten

De werkgroep Diaconie Gouda or-
ganiseert elke laatste vrijdag van 
de maand ontbijtbijeenkomsten 
in de H. Josephkerk te weten op 
25 augustus, 29 september, 22 
oktober en 25 november van 9.30-
10.30 uur. Wanneer u het gezellig 
vindt om samen gezellig te ontbij-
ten dan bent u van harte welkom. 
Er zijn geen kosten aan het ontbijt 
verbonden en u hoeft zich niet op 
te geven.

Diaconie Gouda

Bloemetje van 
de week

Elke zondag wordt er bij de kan-
selmededelingen gemeld wie het 
bloemetje van de week ontvangt. 
Vaak ontvangt het secretariaat 
hiervoor een bedankje. Een klein 
gebaar dat het goed doet. Iedereen 
kan parochianen voordragen en 
een voorstel mailen naar bloemetje.
gouda@sintjandd.nl of telefonisch 
via het secretariaat (0182-523 801). 
In het tweewekelijkse informatie-
blad wordt maandelijks gemeld wie 
het bloemetje heeft ontvangen. 
Wie maakt u blij met uw verzoek?

Familieberichten

Overleden
Mevr. L. de Bruin - Ernst
Dhr. T.J. Könning 
Dhr. A.M. Heerkens
Mevr. C.M. Moons
Mevr. A.M. Gilsing
Mevr. J. Alblas - van Leeuwen
Mevr. E.G. van Bentem – Dijkzeul
Mevr. C.E.T. Snel - Berk
Mevr. J.M.C. Geul - Wegbrands
Mevr. W.C. van Beek – Vrouwenvelder
Mevr. M. van den Heuvel
Mevr. W.M.J. Ketelaar - Giezenaar
Dhr. P.C.L.M. Vanderwouden

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl 
mailto:gouda%40sintjandd.nl%0D?subject=
mailto:leden.gouda%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:coordinatieteam.gouda%40sintjandd.nl?subject=
mailto:locatieraadgouda%40sintjandd.nl%20?subject=
http://www.pci-gouda.nl
mailto:www.rkbegraafplaatsgouda.nl?subject=
mailto:infoblad%40sintjandd.nl?subject=kopij%20Infoblad
mailto:redactiegouda%40sintjandd.nl?subject=kopij%20De%20Voorloper
mailto:gouda%40sintjandd.nl?subject=
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R.K. Geloofsgemeenschap  
De Goede Herder

Vieringen 
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988

Secretariaat 
Di-wo-do ochtend van 09.00-12.00u. 
Dorpsweg 22, 2811 KH Reeuwijk 
Telefoon: ........................  0182-392310
E-mail: ............ reeuwijk@sintjandd.nl
Website: .................. www.sintjandd.nl

Locatieraad 
Voorzitter: .......................  Leo van Zoest
Secretaris: ............................... Anja Zijp 
Penningmeester: .......... Jos Dorresteijn

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
Wil v.d. Vlugt en Peter van Zoest

Bankrekeningen
Rabobank 
Kerkbijdrage:  NL93RABO0143303465
Overig: ............ NL02RABO0143303163

Wijkvertegenwoordiging 
Joke de Jong: .................  0182-392751

Redactie de Voorloper
E-mail: .......................................................  
............ redactie.reeuwijk@sintjandd.nl

Mariaviering op 25 mei 
in de Reehorst

Er waren 50 personen aan-
wezig om deze Mariaviering 
mee te maken. Samen met het 
Caeciliakoor hebben we Maria 
bezongen en tot haar gebe-
den. Maria was een sterke lieve 
vrouw die haar antwoord gaf 
aan de engel Gabriël: de Heer 
wil ik dienen. Laat met mij ge-
beuren wat u gezegd hebt ( mij 
geschiede naar uw woord ). En 
zo gebeurde het ook.

Wij kunnen altijd tot Maria bidden 
want zij zorgt voor ons. Zij was 
ook de vrouw, die opkwam voor 
de armen in de wereld. Zij hoop-
te dat de macht van de heersers 
zou worden gebroken en dat God 
zich het lot van de eenvoudigen 
zou aantrekken. Die hoop heeft 
haar nooit verlaten ondanks de 
onbegrijpelijke dingen die in haar 
leven zouden plaatsvinden.

Maria moest meemaken hoe de 
weg van haar Zoon uitliep op: 
vernedering, lijden en dood.
Maar de hoop begaf het niet in 
haar en ze bleef God trouw. Ma-
ria, een hele bijzondere vrouw en 
voor velen een groot voorbeeld.

We hebben haar dan ook in vele 
liederen bezongen zoals: Wij 
groeten U, o Koningin, Salve Re-
gina, Danklied voor Maria, het 
Ave Maria, Te Lourd op de bergen, 
God wil een tempel bouwen, God 
groet U zuivere bloemen. Na af-
loop werd er nog druk nagepraat 
over deze bijzondere vrouw.

Leo van Zoest

Familieberichten
Overleden
Dhr. G. (Gerard) van den Heuvel
Dhr. W.J. (Wim) de Wit

Vakantietijd 
secretariaat 

Vanaf 10 juli t/m 21 augustus 
is het secretariaat alleen op 
woensdagmorgen van 9.00 tot 
12.00 uur geopend. De mail wordt 
regelmatig gelezen en urgente 
mail zullen wij snel beantwoor-
den. 

Nel, Jolanda en Leny  

Als je maar lang genoeg blijft 
zingen in een koor, dan zou het 
kunnen gebeuren dat je een 
speldje krijgt. Voor kinderen is 
vijf jaar lid zijn van een koor al 
'lang'. En dat is precies wat Ju-
lia van Leeuwen deed. En dus 
kreeg zij 2 juli een speldje.

Toen Julia haar Eerste Heilige 
Communie ging doen, zong ze 
voor het eerst mee met Canta-
Rellen. Gelukkig besloot ze ver-
volgens met ons mee te blijven 
zingen. Het is altijd gezellig wan-
neer ze er is, en daarnaast kan 
ze prachtig zingen. Tijdens haar 

eerste optreden in het Everts-
huis zong ze al - klein als ze toen 
was- een prachtige solo. Linda is 
zo'n kinderkoorlid waar we altijd 
op kunnen bouwen. En dus is het 
zeer terecht om haar met een 
gouden onderscheiding in het 
zonnetje te zetten.

Tijdens de viering op 2 juli werd 
Julia verrast met een mooie on-
derscheiding en mooie woorden 
van de voorganger. Julia zingt 
natuurlijk niet voor een speldje of 
applaus of andere erkenning. Het 
was ook een beetje spannend 
voor haar om zo in de belang-
stelling te staan. Toch was het 
goed om te laten zien dat zoveel 
jaar trouwe dienst gewaardeerd 
wordt. Julia gaat na de vakantie 
naar de brugklas en dat is lastig 
te combineren met CantaRellen. 
Na de zomervakantie zullen we 
haar dus moeten missen.

Maria Dorresteijn

Vijf jaar kinderkoor? 
Een bisschoppelijke onderscheiding waard! 

De CantaRellen met Julia helemaal links op de foto.

Acolieten gefeliciteerd

Drie acolieten hebben in de mei 
maand gezwoegd voor hun ex-
amen. Respect voor hen dat ze 
in die periode ook nog tijd had-
den om acoliet te zijn. Hopelijk 
haalden ze daar weer de kracht 
uit om de examenstress gedu-
rende die weken door te komen.

En ja hoor, het is Rosalie, Anna 
en Wouter gelukt om het vereis-

te papiertje binnen te halen zo-
dat ze verder kunnen naar een 
volgende opleiding. Vanaf deze 
plaats van harte gefeliciteerd.

Ook voor de andere acolieten, An-
nette, Rick en Wendy, geldt dat ze 
nu even kunnen genieten van de 
vakantie. Voor daarna wensen we 
ze weer veel succes met de studie.

Het secretariaat 

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988
mailto:reeuwijk%40sintjandd.nl%0D?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/reeuwijk
mailto:redactie.reeuwijk%40sintjandd.nl%20?subject=
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Hooravond Reeuwijk op 16 mei 2023

Ieder jaar wordt er een hoor-
avond gehouden in Reeuwijk. 
Deze keer waren er ruim 30 
mensen aanwezig. Pastor Leij-
sen was deze avond aanwezig 
en opende de avond met ge-
bed. 

Na een korte inleiding werd aan 

de aanwezigen verteld wat er zoal 
in het afgelopen jaar door de vele 
vrijwilligers georganiseerd was en 
ook de mooie vieringen door het 
Pastoraal Team werden genoemd.  

Een aantal zaken waar we heel 
trots op zijn: de samenwerking 
met de school De Bron, de vierin-

gen in De Reehorst iedere don-
derdag, de jaarlijkse kerstmarkt, 
de carnavalsviering en de viering 
voor terugkomst van de dopelin-
gen, de palmpasenstokken en de 
palmpasenviering met medewer-
king van de scouting. Het alter-
natief voor de paaswake, ‘de reis 
door de goede week’.

De Pen van Maria Dorresteijn

Ik heb de pen gekregen! Het zou 
kunnen dat u, als lezer, niet goed 
weet hoe zoiets gaat. Dat wil ik 
wel uitleggen, maar ik vrees dat 
ik u moet teleurstellen. Want, er 
komt geen fysieke pen aan te pas.
Ik had het stiekem leuk gevonden 
als ik een echte pen met 'Sint Jan 
de Doper'-opdruk had gekregen. 
Met de opdracht een stukje over 
mezelf te schrijven natuurlijk. 
Maar helaas, er was alleen een 
appje. Wel een leuk appje, van 
voormalig-CantaRel, Zoë. Met lief-
de neem ik de pen van haar over.

Ik ben Maria Dorresteijn en ik ben... 
Tja, wat schrijf ik hier als eerste? 
Want ik ben natuurlijk zoals ieder 
mens van alles. Het wil nog wel 
eens gebeuren dat mensen me 
via één bepaalde route kennen. 
Dus misschien is het wel fijn om 
het beeld wat vollediger te maken:

In het dagelijks leven ben ik risi-
comanager. Ik help bedrijven om 
na te denken over de vraag: ‘stel 
dat het niet gelukt is en over 5 jaar 
je bedrijf niet meer bestaat, wat 

zou daar dan de meest belangrij-
ke reden voor zijn geweest?’. Door 
daar nu iets aan te doen, wordt 
een bedrijf succesvoller. Dat doe 
ik parttime als consultant (vanuit 
mijn eigen bedrijf) en parttime als 
risicomanager bij een grote wo-
ningcorporatie in Utrecht.
Daarnaast ben ik natuurlijk pia-
nist van kinderkoor CantaRellen. 
Dat doe ik sinds onze eerste zijn 
Eerste Heilige Communie ging 
doen, en hij is onlangs 20 jaar 
geworden. Soms laat ik me ook 
strikken om te spelen bij een an-
der koor, bij een doop of ander ge-
legenheid, zoals de scoutingmis 
bijvoorbeeld. Dat is een feest om 
te doen, zo'n kerk vol met scouts, 
leiding en ouders die voor het 
vertrek naar de kamplocatie eerst 
samen naar de kerk gaan. 
Ook een feest om te doen, is de 
carnavalsmis. Daar help ik mee 
om de viering voor te bereiden 
en zorg ervoor dat ik (bijna)geen 
piano hoef te spelen. Ik regel dan 
de muziek van de blaaskapel en 
mag dan met ze meespelen, op 
de bariton.

En, last but not least, ik ben ge-
trouwd met Jos (van het paro-
chiebestuur) en trotse moeder 
van onze kinderen Erik, Annette, 
Wouter en Jan. Blijkbaar heb ik 
dan nog steeds wat uren over in 
mijn week, en die besteed ik in 
Metis (een vereniging voor onder-
nemende vrouwen), het dorps-
team (Reeuwijk-Dorp, Tempel en 
buitengebied) en soms ren ik dan 
nog een rondje Tempel. Lekker in 
mijn eentje.

Wie ziet u regelmatig, maar kent u 
eigenlijk nog niet goed? Als u het 
me laat weten, dan probeer ik de 
pen aan hem/haar door te geven.
Ik geef de pen door aan….

Onze namen staan geschreven in het boek van het leven

Sinds kort ligt er in de devotieruim-
te van de kerk een map waarin de 
namen van de overledenen vanaf 
het jaar 2000 t/m 2023 staan ge-
schreven. De namen van overlede-
nen zijn uit archiefboeken en ande-
re informatiebronnen gehaald. Wij 
hebben getracht om zo compleet 
mogelijk de namen in deze map te 
vermelden. 

Mocht u een naam missen, dan kan 
deze altijd toegevoegd worden. Geef 
de naam met overlijdensdatum en 
leeftijd schriftelijk door aan het se-
cretariaat en wij voegen deze naam 
in het betreffende jaar toe.
Mocht het niet gewenst zijn dat 
uw dierbare in deze map vermeld 
wordt, dan vragen wij u ook om de 
naam met overlijdensdatum door te 

geven. Deze naam wordt dan ver-
wijderd.
Het is fijn om op deze manier de na-
men van onze dierbaren zichtbaar 
te houden in onze kerk.

U bent welkom om te kijken in deze 
map voor en na de vieringen en op 
afspraak via het secretariaat.

Het secretariaat

De belangrijkste punten die 
besproken zijn: 

• Uit het financiële jaarverslag 
blijkt, dat de kerk financieel ge-
zond is. De kerkbijdrage, Actie 
Kerkbalans, is hoger dan voor-
gaande jaren. De kascommissie 
heeft ook dit jaar kritische vra-
gen gesteld, die correct beant-
woord zijn. Hierdoor is het finan-
ciële verslag akkoord bevonden.  

• Pastor Leijsen vertelt over de 
kerk in 2030. Hij vindt dit heel 
spannend en heeft geen ant-
woord op de vraag hoe de kerk 
er dan uit zal zien. Binnenkort 
heeft de parochie een feestje: 
12,5 jaar St Jan de Doper. Inte-
ressant is om de vraag te stellen 
hoe de parochie er over 12,5 jaar 
voor staat en hoe we met elkaar 
van koper naar zilver gaan. 

• Door de aanwezigen wordt de 
zorg geuit over het behouden 
van de jeugd in de kerk, met 
name de Eerste Heilige Com-
munie en het Vormsel zijn een 
punt van zorg. Voor het Vorm-
sel is er nu drie jaar begeleiding. 
De ouders proberen hun jonge 

kinderen aan de kerk te binden, 
maar dit heeft niet het juiste ef-
fect gegeven. De voorbereiding 
duurt te lang, en men moet naar 
een andere geloofsgemeen-
schap. Ook ouders zien het dan 
niet zitten, en het kind is niet 
te motiveren. Er wordt voorge-
steld om te inventariseren in de 
parochie wat interessant is, wat 
is haalbaar en wat willen de jon-
geren.  Ook wordt voorgesteld 
dat er gekeken gaat worden 
naar wat goed gaat en wat min-
der goed gaat. Gebruik elkaars 
krachten. En wat lokaal kan, doe 
dat lokaal. Wat groter is, dat kan 
via de parochie. Gooi niet over-
boord wat goed gaat, doe aan-
passingen in kleine stappen. 

• Tijdens de rondvraag wordt 
aandacht gevraagd voor de PCI, 
hiervoor zijn nieuwe vrijwilligers 
nodig, een voorzitter en een se-
cretaris. Degenen, die dit nu doen, 
hebben hun twee termijnen er al 
op zitten, en moeten stoppen. 
De komende tijd wordt alles in 
het werk gesteld een functioneel 
bestuur te organiseren. Aan de 

aanwezigen wordt gevraagd na 
te denken wie in dit bestuur zou 
kunnen zitten en dit aan Peter 
van Zoest door te geven.

Er waren geen mededelingen 
vanuit Beheer. Leuk om te mel-
den is wel dat in januari 2023 
de klok van de kerktoren gere-
pareerd is. De tijden zijn nu weer 
goed te lezen. 

Om 22.05 uur was alles gezegd 
en sloten we af met een hapje en 
een drankje. 

De locatieraad

Ò
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R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Victor

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155

Sint Victorkerk
Zuidkade 175, 2741 JJ Waddinxveen

Secretariaat
Ma.-di.-do.-vr. ochtend 09.00-12.00 u.
Zuidkade 176, 2741 JJ Waddinxveen
Telefoon: ........................... 0182-612452
E-mail: .... waddinxveen@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ...................... Peter Rijnbeek 
Secretaris: ............................ Henk Vink 
Penningmeester: ... Paul van Leeuwen 
Beheer: ......................... Peter Rijnbeek 
Algemeen lid: .................... Lia Rijnbeek
Algemeen lid: ....... Sonja van Leeuwen
Algemeen lid: ......................... Ruud Vink    

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
Nico van Grieken 

Bankrekeningen 
Kerkbijdrage:  NL71RABO0366805150
Kerkbijdrage: NL15INGB0000286579
Intenties: ...... NL55INGB0002307630

Stichting tot behoud Sint 
Victorkerk
Voorzitter: ....................... Hans Kientz

Website: ................ www.sintjandd.nl
Reageren: waddinxveen@sintjandd.nl 
Kopij: ......... victorientje@sintjandd.nl

In september 2023 viert het the-
makoor His Revolution van de 
geloofsgemeenschap Sint Victor 
alweer haar 35-jarig bestaan. Het 
koor is in september 1988 opge-
richt door Marion Mulder, Joke 
van Haastert en de toenmalig di-
rigent Leo Verweij. De naam 'His 
Revolution' heeft niet echt een 
betekenis. Het repertoire van het 
koor was echter zo anders dan 
het repertoire van het al bestaan-
de Victorkoor, dat er gekozen is 
voor een populaire naam waaruit 
moest blijken dat er een totaal 
ander genre gezongen werd.

Negen jaar lang heeft het koor on-
der leiding gestaan van Margret 
Paardekooper. Na diverse dirigen-
ten te hebben gehad, werd het 
koor vanaf 2012 gedirigeerd door 
Wivineke Plugge en begeleid op de 
piano door Jennifer Jansen. Vanaf 
september 2020 is Monique van 
den Hoogen de dirigent van het 
koor. Het koor is onderverdeeld in 
vier partijen: de sopranen, alten, 
tenoren en bassen. Het koor be-
staat op dit moment uit ruim 30 
leden, van jong tot oud, die met 
elkaar een gezellige club vormen.
Wij nodigen u van harte uit om ons 
lustrumfeest mee te vieren tijdens 
de viering op zondag 17 september 
a.s. in de Sint Victorkerk. De vie-

ring begint om 11.00 uur, waarbij 
uiteraard muzikale medewerking 
is van themakoor His Revolution 
zelf. Het feest wordt voortgezet in 
de Victorzaal, waar na de viering 
koffie en thee wordt geschonken 
met wat lekkers erbij.

Voor de leden van het themakoor 
gaat het feest daarna nog verder 
met een eigen programma. 

Wij zijn dankbaar voor alles wat 
wij in de afgelopen 35 jaar be-
reikt hebben en hebben mogen 
betekenen voor onze mooie ge-
loofsgemeenschap. We zien met 
vertrouwen uit naar de toekomst 
en hopen nog vele mooie en in-
spirerende vieringen muzikaal te 
mogen ondersteunen! 
Namens themakoor His Revolution,

Ruud Vink, voorzitter

His Revolution 35 jaar! 

Waddinxveen

Familieberichten

Gedoopt
Daniel Carrion
Jonas Vink
Samuel Hagens
Jonathan Ostrowski

Overleden
T.Y. (Tosca) Wirschell

Ruim een half jaar bestaat ons 
'Zorgteam Maria van Waddinx-
veen'.

Inmiddels is er 30 keer 'het bloe-
metje van de week' weggebracht 
en zijn er bezoekjes gebracht door 
de leden van ons Zorgteam bij 
een parochiaan. In gesprekken bij 
onze bezoeken blijkt steeds weer 
de dankbaarheid en blijheid voor 
de aandacht die er hierbij wordt 
ervaren. Het gevoel er bij te blij-
ven horen, het belang wat wij als 
gemeenschap hechten aan de on-
derlinge verbinding, juist wanneer 
men niet meer altijd in staat is om 
fysiek aan te kunnen sluiten bij de 

vieringen. Te mogen ervaren dat 
ook hun verhaal er toe doet, er naar 
hen wordt geluisterd.

Bij ieder bezoek en gesprek blijkt 
steeds weer dat ieder zijn kruis 
draagt. En ook nu in de zo gesecu-
lariseerde tijd Geloof voor al deze 
mensen waardevol en dierbaar is. 
Hoe het wordt gewaardeerd om 
tot slot van ons bezoek met hen te 
bidden en Maria van Waddinxveen 
om haar blijvende voorspraak te 
vragen.

Ons Zorgteam heeft ook u nodig!  
Voor een bezoek bij verjaardag, 
jubilea, ziek zijn, ouder en afhan-

kelijk worden, eenzaamheid, een 
overlijden, het je alleen voelen. 
Om door het jaar heen iemand te 
willen bezoeken en aandacht ge-
ven. Schroom niet, wij helpen u 
zeker bij vragen en het is beslist 
geen dagtaak. U kunt contact op-
nemen via het secretariaat voor 
een vrijblijvend gesprek.

Herman Wesseling

Nieuwsbrief van de Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk en de Victor Activiteiten Commissie (VAC)

Na de zomermaanden worden 
weer de voorbereidingen getrof-
fen voor de activiteiten van het 
najaar met o.a. de boekenmarkt, 
de Victorbridgedrive en de kerst-
markt. En uiteraard gaan de ande-
re activiteiten zoals het inzamelen 
van oud papier en het verkopen 
van VAC-producten als jam, wijn 
en handgemaakte kaarten ge-
woon door. 

Klaverjassen
Het klaverjasseizoen 2022-2023 
werd op 2 juni afgesloten, met Ton 
Steenland als uiteindelijke win-
naar. Domenico Frontino eindig-
de als tweede, gevolgd door Kees 
Olsthoorn als goede derde. 

Op 1 september gaat het nieuwe 
seizoen 2023-2024 van start. In 
principe elke eerste vrijdagavond 
van de maand van september t/m 
juni is er een groep enthousias-
te klaverjassers actief in de Vic-
torzaal. Als u kaarten leuk vindt, 
meldt u aan of kom een keer kij-
ken. Er wordt een competitie ge-
speeld, maar de nadruk ligt vooral 
op de gezelligheid. Ook als u het 
klaverjasspel (nog) niet zo goed 
beheerst, niet eerder meege-
speeld hebt, of niet alle keren kunt 
komen, bent u van harte welkom. 
Er is geen speciale inschrijving, ie-
dereen is welkom. Informatie kunt 
u krijgen bij Len Cornelisse (len-
cornelisse@gmail.com). 

Komende data van 2023:
- Klaverjassen: het nieuwe sei-

zoen start op 1 september
- WadCultureel: 9 september
- Boekenmarkt: 7 oktober
- Victorbridgedrive: 28 oktober
- Kerstmarkt: 25 november

Kijk voor informatie op de website 
van de VAC: www.vac-victorkerk.
nl. De Facebookpagina heeft de-
zelfde naam: VAC-Victorkerk.

Restauratie van de Sint Victor-
kerk is VAC-werk!
Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk, Waddinxveen
Giften zijn zeer welkom op bank-
rekening NL36 ABNA 0427471 249

Zorgteam 'Maria van Waddinxveen'

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/waddinxveen
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
mailto:victorientje%40sintjandd.nl?subject=
mailto:lencornelisse%40gmail.com?subject=
mailto:lencornelisse%40gmail.com?subject=
http://www.vac-victorkerk.nl
http://www.vac-victorkerk.nl
http://www.facebook.com/VAC-Victorkerk
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St. Barnabasparochie &
H. Bartholomeusparochie

R.K. parochie St. Barnabas 
 Grote Haven 8, 2851 BM  Haastrecht
RK parochie H. Bartholomeus
 Wal 61, 2871 BC  Schoonhoven

Vieringen
Zie de site of het vieringenrooster

Livestream Haastrecht
kerkdienstgemist.nl/stations/399
Livestream Schoonhoven
kerkdienstgemist.nl/stations/220

Secretariaat
Wal 61, 2871 BC Schoonhoven
 di- en do-ochtend 9.30-12.00 uur
Telefoon: .......................... 0182-382455
Email: ....... info@barnabasparochie.nl 
............ info@bartholomeusparochie.nl
Website: .... www.barnabasparochie.nl      
............ www.bartholomeusparochie.nl

Parochiebestuur
Vicevoorz. ................... dhr. F.J.  Marcus
Penningm. ................................................. 
............ S. Oosterlaken (Schoonhoven:)
.................... M. Hogerwerf (Haastrecht)
Secretaris: ............. J. Dorresteijn, wnd
Onderhoud: ........ dhr. G.J. Wortelboer 
Algemeen lid: .. dhr. P.H.B. Pennekamp
Algemeen lid: mw. A. J.M. van der Valk

Bankrekeningen
Haastrecht Actie Kerkbalans: .............. 
....................... NL44 RABO 0118 5024 17
Haastrecht Misintenties e.d. .................
....................... NL71 RABO 0361 4102 04                                                                        

Schoonhoven Actie Kerkbalans: .........
....................... NL79 INGB 0001 4600 00 
Schoonhoven Misintenties e.d. ..........
....................... NL10 INGB 0000 1138 15    

Parochiële Caritas Instelling PCI
............... www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ......... NL97 ABNA 0507 1298 49

R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Johannes' Onthoofding 
Moordrecht/Gouderak

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358

Oosteinde 23, Moordrecht 
Telefoon: .......................... 06-30897561

Secretariaat Gouda/Moordrecht
Telefoon: .......................... 0182-523801
E-mail: ........ moordrecht@sintjandd.nl
Website: .................... www.sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ............................ Ad Spruijt
Secretaris: Joke Steenbergen-Kleiweg
Penningmeester: ...... Sjaak Langelaan

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
Mevr. R. v.d. Nouweland,  
Mevr. M. Oomen, de heer M. Helmes

Bankrekening
Rabobank: ...... NL90RABO0343000911
...... t.n.v. St. Jan de Doper, Moordrecht

Ledenadministratie
E-mail: ....................................................... 
............ ledenmoordrecht@sintjandd.nl

Redactie De Voorloper
E-mail: .......................................................
....... redactiemoordrecht@sintjandd.nl 

Genealogisch onderzoek Bestuursmutatie
parochiebesturen      De ledenadministratie kreeg 

een verzoek voor een genea-
logisch onderzoek. Dit is La-
tijn voor stamboomonderzoek.  
Maar hoe komt het dat iemand 
zich tot een kerk richt voor dit 
onderzoek?

In 1611 was reeds vastgelegd, dat 
doopsels, huwelijken en begrafe-
nissen in Nederland verplicht wer-
den geregistreerd. Dit gebeurde 
door de kerk en de wijze waarop dit 
gebeurde, verschilde van plaats 
tot plaats. Na de Franse Revolutie 
werd bij de Franse wet de burger-
lijke stand vastgelegd. Na de an-
nexatie van de Nederlanden door 
Frankrijk werd bij decreet ook in 
deze departementen de burgerlij-
ke stand ingevoerd. 
Dus als men voor de invoering was 
geboren, was de kans groot dat de 
geboorte werd geregistreerd bij de 
kerk en eveneens de doop en wel 
in het doopboek. De geloofsge-
meenschap Moordrecht/Gouderak 
heeft een van de oudste doopboe-
ken. De eerste doop is op 7 decem-
ber 1659 geregistreerd.  
Het bijzondere aan het verzoek dat 
de ledenadministratie kreeg, was 
dat de persoon (waarnaar werd 
gezocht) was geboren in Nieuwer-
kerk aan den IJssel. Dus waarom 
het verzoek aan onze locatie?  De 

St. Josephparochie in Nieuwer-
kerk aan den IJssel werd opgericht 
in 1912, nadat zij vanaf 1898 als 
bijkerk functioneerde van de paro-
chie St. Johannes' Onthoofding te 
Moordrecht. Dus als men was ge-
boren tussen 1898 en 1912 in Nieu-
werkerk aan den IJssel, werd men 
geregistreerd in het doopregister 
van St Johannes Onthoofding.  
De ledenadministratie kon dus de 
vraag beantwoorden en een af-
schrift van de doopakte verstrek-
ken. 

Sinds afgelopen februari zaten 
de parochiebesturen zonder se-
cretaris, na het vertrek van Gio-
vanni Mores. Om de voortgang 
van allerlei formele processen 
richting bisdom en banken te 
kunnen borgen, is de secreta-
ris van de parochie Sint Jan de 
Doper, Jos Dorresteijn, bereid 
gevonden deze taak voorlopig 
voor beide parochies op zich te 
nemen, in afwachting van lokale 
vrijwilligers. 

Tevens hebben we, na het ver-
trek van penningmeester Wil van 
der Paauw, diverse oproepen ge-
daan voor een penningmeester. 
Voor Schoonhoven heeft Sjaak 
Oosterlaken zich daarvoor be-
schikbaar gesteld. Hij stelt zich 

in deze Voorloper aan u voor. Ook 
vanuit de Barnabasgemeenschap 
is er inmiddels op de oproepen 
gereageerd. Daar heeft Marco Ho-
gerwerf zich bereid verklaard het 
penningmeesterschap op zich te 
willen nemen.
Dit betekent dat we voor beide pa-
rochies nog op zoek zijn naar loka-
le secretarissen.
Bij deze nogmaals een oproep aan 
u allen om verantwoordelijkheid te 
nemen en een stap voorwaarts te 
zetten. Het betreft hier namelijk 
de vitaliteit van uw eigen paro-
chie! Melden kan nog steeds bij 
mij, via fjmarcus56@gmail.com of 
via 06 10814372.

Frank Marcus, 
Vicevoorzitter parochiebestuur

Kopij gevraagd 

In onze geloofsgemeenschap 
zal ongetwijfeld veel gebeuren. 
Maar eigenlijk worden er geen 
artikelen over geschreven en dat 
is jammer. De Voorloper en de 
website zijn een goed medium 
om onderwerpen en gebeur-
tenissen onder de aandacht te 
brengen van de parochianen in 
Moordrecht en Gouderak.
Dus als er iets wetenswaardigs is 
te melden of als er een gebeur-
tenis gaat plaatsvinden, lever 
een artikel aan bij redactie.moor-
drecht@sintjandd.nl. 

Locatieredactie 
Moordrecht/Gouderak

Kom in de Kring  

Voor kinderen van groep 2, 3 en 
4 van de basisschool is er gedu-
rende het schooljaar één keer in 
de maand ‘Kom in de Kring’, op 
vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.00 
uur in “De Overkant' in Schoonho-
ven. Kinderen worden (meer) ver-
trouwd gemaakt met de verhalen 

uit de bijbel om zo samen te kun-
nen groeien in geloof. De oudste 
kinderen gaan zich na de zomer-
vakantie voorbereiden op de Eer-
ste Heilige Communie en nieuwe 
kinderen kunnen instromen. Wilt u 
uw kind(eren) hiervoor aanmelden 
of meer informatie, neem dan con-
tact op via het secretariaat van de 
parochie.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/399
https://kerkdienstgemist.nl/stations/220
mailto:info%40barnabasparochie.nl%20%0D?subject=
mailto:info%40bartholomeusparochie.nl%0D?subject=
http://www.barnabasparochie.nl

http://www.bartholomeusparochie.nl
http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358
mailto:moordrecht%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/moordrecht/
mailto:ledenmoordrecht%40sintjandd.nl?subject=
mailto:redactiemoordrecht%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:fjmarcus56%40gmail.com?subject=
mailto:redactie.moordrecht@sintjandd.nl
mailto:redactie.moordrecht@sintjandd.nl
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Mijn naam is Sjaak Oosterlaken, 
ik ben sinds kort penningmees-
ter in het parochiebestuur van 
Schoonhoven, als opvolger van 
Wil van der Paauw.

Ik ben 63 jaar en kom oorspron-
kelijk uit Oudewater, maar ruim 
37 jaar terug ben ik voor de liefde 
naar Schoonhoven verhuisd. Pao-
la en ik zijn in 1986 getrouwd in 
onze Bartholomeuskerk. Samen 
hebben we drie zonen op de we-
reld mogen zetten. Twee zijn er 

inmiddels uitgevlogen, eentje is 
er getrouwd, de jongste studeert 
nog en woont nog thuis. Of er ooit 
kleinkinderen komen is afwachten.

Velen zullen me ook wel kennen 
als lector. Dat doe ik inmiddels 
bijna 27 jaar, sinds ik, tijdens een 
gesprek over de voorbereiding van 
de doop van onze middelste zoon, 
hiervoor door toenmalig Pastoor 
Van der Mee werd gevraagd. Mijn 
enige voorwaarde was: 'wel lector, 
geen cantor", want zingen kan ik 

absoluut niet.
Verder ben ik in mijn vrije tijd 

Feest van de Eerste Heilige Communie         een behoorlijk actieve ama-
teurschaker. Meerdere keren per 
week zit ik achter het schaakbord. 
Een andere grote hobby is lezen. 
Eigenlijk lees ik van alles, variërend 
van geschiedenis, via populairwe-
tenschappelijk tot science fiction.

Ik heb ooit bedrijfseconomie ge-
studeerd en ben mijn hele werk-

zame leven in de automatisering 
aan de slag geweest; tot twee 
jaar terug heb ik bij diverse orga-
nisaties gewerkt als projectleider 
ICT. De afgelopen paar jaar heb ik 
voor mijn zieke echtgenote Paola 
gezorgd. Na haar overlijden zag 
ik mezelf (nog) niet weer aan het 
werk gaan, maar ik denk, gezien 
mijn opleiding en werkervaring, 

een nuttige bijdrage te kunnen le-
veren aan het financiële reilen en 
zeilen van onze parochie. Rond de 
eeuwwisseling was Paola acht jaar 
penningmeester en ik fungeerde 
toen vaak als klankbord. Ik vind 
het een mooie uitdaging om de 
cirkel rond te maken door nu zelf 
deze rol te gaan invullen.

Sjaak Oosterlaken

Kom je aan tafel? En nog wel bij 
Jezus! Daarvoor nodigde pastor 
Kuipers de communicantjes van 
Schoonhoven en Haastrecht uit. 
Het feest van het heilige sacra-
ment op 11 juni was daardoor een 
bijzonder mooi feest. In een kerk 
vol gezinnen, gasten, met opa’s en 
oma’s uit binnen- en buitenland, 
ontvingen elf kinderen voor de 
eerste keer de Heilige Communie. 
Zij hadden hier het hele jaar naar 

uitgekeken. Gedurende die tijd 
waren zij als groep vriendjes en 
vriendinnetjes geworden en daar-
naast hadden zij Jezus steeds 
meer als vriend leren kennen. Wat 
mooi om nu Jezus in de commu-
nie te mogen ontvangen. Het werd 
een dag om nooit te vergeten. Al-
les maakte deze dag tot één groot 
feest. De communicantjes waren 
eerst nog een beetje zenuwachtig 
maar al snel was het ijs gebroken. 

Ieder had een taak, ze zagen er 
prachtig uit, er zong een speciaal 
tiener-/jongerenkoortje en de zon 
straalde de hele dag.

We wensen de kinderen toe dat 
zij mogen groeien in geloof en 
vriendschap met God. Door deze 
stap ben je als leerling van Jezus 
je hele leven welkom aan de tafel 
van de Heer.

Monique Stouthart
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HAASTRECHT - Zou Barnabas 
hij het gezegd hebben? Ik moet 
regelmatig denken aan het lied-
je ‘Geef mij kracht Heer, heel 
mijn leven Heer’. Zo’n liedje uit 
de oude doos, maar met o zo 
waardevolle woorden. 

Afgelopen zondag 11 juni vierden 
wij in Haasrecht het feest van 
onze patroonheilige St. Barna-
bas, ook wel ‘zoon van de ver-
troosting’ genoemd. Hij behoorde 
tot de eerste 72 volgelingen van 
Jezus. In Haastrecht kennen we 
zelfs een eigen Barnabas-lied en 
natuurlijk het lied van onze Maria 
ter Weghe. Beiden ontbraken niet 
op deze heugelijke dag waarbij 
we ook het sacrament mochten 
vieren. Het Gabriëlkoor heeft er 
hard op gestudeerd en niet zon-
der resultaat. Onder het beeld 
van Barnabas stonden kaarsen 
en prachtige bloemen. Na afloop 
was er een gezellig samenzijn in 
de tuin van de pastorie, geheel 
verzorgd door enkele vrijwilligers. 
Kortom een geslaagde zondag-
ochtend.

Op zo’n dag, wanneer de zon 
schijnt en de mensen vrolijk zijn, 
vergeten we vaak even onze ei-
gen zorgen. Het geeft ons kracht, 
we hebben het nodig. Het is zo 
belangrijk om te kunnen ‘her-
bronnen’. De vakantieperiode 
leent zich hier bij uitstek voor. We 
kunnen en mogen even onthaas-
ten en resetten. 

Regelmatig denk ik aan al die 
mensen die ons voorgingen in 
hun geloof en vertrouwen in 
God, onze Vader. Hoe deden zij 
dat, herbronnen? Vakanties be-
stonden nog helemaal niet, hoe 
zou Barnabas dat hebben ge-
daan? Of stonden zij misschien 
dichter bij de ‘bron’? Dichter bij 
het besef dat het leven 
ons gegeven is. In deze 
maakbare samenleving 
kunnen wij ons dat nog 
maar moeilijk voorstel-
len. Vandaar dat wij re-
gelmatig ‘moeten’ her-
bronnen. Gewoon, om 
weer even stil te staan 
bij datgene waar het in 
ons leven om gaat: te 

mogen leven vanuit de Liefde, die 
God is. Fijne vakantietijd!

Diana Kruse

H
aastrecht/Schoonhoven

Even voorstellen

‘Geef mij kracht Heer, heel mijn leven’ / herbronnen
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Naar de Ardennen?

HAASTRECHT - In 2019 hadden 
wij een fijne kleine camping in 
de buurt van Foy-Notre-Dame, 
vlakbij de mooie stad Dinant. 
Omdat het 15 augustus de dag 
van Maria Hemelvaart was wil-
den we graag naar Foy-Not-
re-Dame voor de heilige mis. En 
niet zonder reden juist dáár. 
Onze Maria ter Weghe komt daar 
vandaan, en omdat ik veel aan 
haar te danken heb was dit een 
mooie gelegenheid.

Het is slechts een klein gehucht 
met een grote kerk. Tot onze blij-
de verrassing bleek Maria daar 
groots gevierd te worden elk jaar 
op 15 augustus. Het hele dorp 
liep mee in de prachtige proces-
sie met vaandels, muziek en veel 
traditie. Op de plek waar eens de 
boom stond waaruit het beeld-
je tevoorschijn kwam wordt een 
moment gevierd, en dan gaat de 
hele optocht weer terug naar de 

kerk. Daar staat dan natuurlijk, 
naar goed RK-gebruik, de koffie 
en een borrel klaar.

Dit jaar bestaat de kerk in Foy-Not-
re-Dame, speciaal aan Maria ge-
wijd na de vondst van het beeldje, 
400 jaar. Wij zijn vast van plan om 
er weer heen te gaan 
om dit mee te vieren 
en Maria te danken 
dat Zij vanuit hier 
naar ons toegeko-
men is als Maria ter 
Weghe.

Nog geen vakantie-
plannen? Een ech-
te aanrader, in een 
prachtige omgeving 
in de Ardennen! 
Oké, een dingetje 
misschien, ze spre-
ken er Frans. Maar 
het mooie van onze 
RK-liturgie is dat we 

overal de heilige mis kunnen vol-
gen, en als je zorgt dat je de lezin-
gen in het Nederlands hebt van 
Maria Hemelvaart, dan maakt taal 
niets uit.  Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum. Dat verstaan we 
allemaal.

Els Ackema

EV = Eucharistieviering; 
WCV = Woord en Communieviering; 
Maria TH = Hoogfeest Maria Ten Hemel- 
opneming;
OEC = Oecumenische viering.
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za 15 jul 19.00 EV EV

zo 16
9.00

11.00
EV

EV
EV

EV EV
EV

za 22 19.00 EV EV

zo 23
9.00

11.00
WCV

EV
EV

WCV EV
EV 

za 29 19.00 EV EV

zo 30
9.00

11.00
EV

EV
EV

EV EV
EV

za 5 aug 19.00 EV EV

zo 6
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11.00
EV

EV
EV

EV EV
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za 12 19.00 EV EV

zo 13
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11.00
EV

EV
EV

EV WCV
EV

di 15
11.00
19.30

Maria TH
Maria TH

za 19 19.00 EV WCV
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11.00
WCV

EV
WCV

WCV WCV
EV 

za 26 19.00 EV EV

zo 27
9.00

11.00
EV

EV
EV

EV EV
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za 2 sept 19.00 EV EV

zo 3
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11.00
WCV

EV
EV

EV WCV
EV

za 9 19.00 EV EV

zo 10
9.00

11.00
EV

EV
EV

EV EV
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za 16 19.00 EV EV

zo 17
9.00

11.00
EV

EV
WCV

EV WCV
EV

za 23 19.00 EV EV

zo 24
9.00

11.00
EV

EV
OEC

EV EV
EV

Overzicht vieringen in de Parochie Sint Jan de Doper

In het bovenstaande schema kunt u lezen wanneer de vieringen zijn in de ker-
ken. Wilt u weten of het een Eucharistieviering of een Woord- en Communie- 
viering is en met welke voorganger, kijk dan voor de meest actuele informatie 
op de website www.sintjandd.nl/vieringen/.

Redactie Voorloper, iets voor u/jou?

Voor de parochie St. Barnabas heeft Diana Kruse zich als redac-
tielid voor De Voorloper gemeld (kopij kunt u mailen naar redac-
tie.haastrecht@sintjandd.nl)

Voor de parochie H. Bartholomeus is deze vacature nog niet 
ingevuld. Is het iets voor u/jou om het nieuws vanuit Schoon-

hoven en omgeving te verzamelen en/of te schrijven: meld 
je dan bij het secretariaat van de parochie of via readactie@
sintjandd.nl. Met een team met redactieleden vanuit alle 
geloofsgemeenschappen wordt er gewerkt aan zes infor-
matieve en verdiepende Voorlopers per jaar. Leuk om te 
doen!

http://www.sintjandd.nl/vieringen/
mailto:redactie.haastrecht%40sintjandd.nl?subject=
mailto:redactie.haastrecht%40sintjandd.nl?subject=
mailto:readactie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:readactie%40sintjandd.nl?subject=
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De sprinkhaan zegt:

'Wij bewandelen bergen, wetende dat
Gods kracht ze verzet.'

Schrijf samen een eigen vakantiegebed. Denk 
bijvoorbeeld aan de mooie momenten van jouw 
vakantie en de fijne tijd met familie en vrienden. 
Lees jouw gebed aan de anderen voor tijdens een 
speciaal moment tijdens of na afloop van jullie 
vakantie.

God gaat met je mee op vakantie!

Maak een eigen 
vakantiegebed

Tijdens de vakantie hebben we de kans om te genieten 
van de prachtige wereld die God heeft geschapen. We 
kunnen nieuwe plaatsen ontdekken, avonturen bele-
ven en bijzondere momenten delen met onze familie 
en vrienden.

In de Bijbel staat geschreven in Psalm 139:9-10: 'Al ver-
hief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik 
wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij 
leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.'

Deze woorden herinneren ons eraan dat God altijd met 
ons meegaat, waar we ook naartoe gaan. Hij is er om 
ons te beschermen en te begeleiden, zelfs als we op 
vakantie zijn. Hij is altijd bij ons, en dat geeft ons troost 
en vreugde.

Of je nu naar het strand gaat, de bergen verkent of ge-
woon thuisblijft, onthoud dat God altijd bij je is. Geniet 
van je vakantie en maak mooie herinneringen, wetende 
dat je nooit alleen bent.

Mijn vakantieherinneringen 

Benodigdheden:
• Papier
• Kleurpotloden of stiften
• Schaar
• Lijm

Aan de slag:
1. Neem een vel papier en knip 
het in de vorm van een an-
sichtkaart.

2. Maak op de voorkant van de 
ansichtkaart allerlei hoogte-
punten van jouw vakantie, zo-
als een strand, bergen, of een 
tent en misschien zelfs een 
thermometer vanwege het 
lekkere weer.

3. Op de achterkant van de 
ansichtkaart kun je schrijven 
of tekenen over jouw vakan-
tieherinneringen. Vertel bij-
voorbeeld over jouw favorie-
te vakantie-activiteiten, de 
plaatsen die je hebt bezocht, 
of over het lekkere eten.

4. Stuur jouw ansichtkaart op 
naar familie of een vriend.


