INFORMATIEBLAD

MET 2023

Colofon

Het volgende informatieblad verschijnt op 4 juni. Kopy véoér 24 mei naar het secretariaat.

Houd u voor het actuele nieuws de website in de gaten: www.barnabasparochie.nl en www.sintjandd.nl.
RK parochie St. Barnabas Grote Haven 8 2851 BC Haastrecht

Het Pastoraal Team is te bereiken via tel.: (0182) 513056 van 9 - 12 uur.

Pastor van dienst:

Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben, belt u dan naar (0182)-586036.

Secretariaat is te bereiken dinsdag- en donderdagochtend 9.00 — 12.00 uur. Tel. 0182-382455.
Email: info@barnabasparochie.nl site: www.barnabasparochie.nl

Bankrekeningen

Actie Kerkbalans: NL44 RABO 0118 5024 17. Overige giften: NL71 RABO 0361 4102 04

VIERINGEN EN MISINTENTIES
Zondag 7 mei 11.00 uur: Woord-Communieviering met pastor Lijesen m.m.v. Inbetween

Vrijdag 12 mei 09.00 uur: Eucharistieviering met pater Hoogland
Annie Mouris — van Leeuwe; Thea van Leeuwen — de Koning; Bep Faaij — van der Nol; overleden familie de
Roos —van Vliet, Wim van Doorn

Zondag 14 mei 11.00 uur: Eucharistieviering met pater Hoogland m.m.v. Caeciliakoor
Sjaan Baars — Hoogenboom; Emil Wolff; Joop Steenbergen; Lies van Geenen — Mayenburg; Gré Oostveen —
Peek; Cor en Tiny de Vroom — Faaij; Wim van Doorn

Donderdag 18 mei 11.00 uur Hemelvaart: Eucharistieviering met pastor Kuipers m.m.v. Gabrielkoor
Vrijdag 19 mei 09.00 uur: Woord — Communieviering met pastor Lijesen

Zondag 21 mei 11.00 uur: Woord-Communieviering met gebedsleider M. Menken m.m.v. Caeciliakoor
Vrijdag 26 mei 9.00 uur: Eucharistieviering met pastor Kuipers

Niek en Annie Mulder — van Rossum; Thea van Leeuwen — de Koning; overleden familie de Vos — Nobel;
overleden familie de Roos — van Vliet; Bep Spruit — Houdijk; Gerard en Annie van Dijk — Vermeij; Marie
Streng — Verkley

Zondag 28 mei 11.00 uur Pinksteren: Eucharistieviering met kapelaan Simons m.m.v. Inbetween

Sjaan Baars — Hoogenboom; Piet van Zuilen; overleden familie de Roos — van Vliet; Joop Steenbergen;
Ardy, Jo en Rie Bahlmann — Koot; Floor Hoogenboom; Jan Streng; Bep Steenbergen; overleden familie

Boere van Vuuren

Maandag 29 mei 11.00 uur 2°¢ Pinksterdag: Eucharistieviering met pastor Kuipers m.m.v. Gabrielkoor
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Mededeling m.b.t. de collecte.

Op diverse momenten wordt er gecollecteerd tijdens de vieringen. Ook komt er geld binnen om de
kaarsen die opgestoken worden te betalen of voor het PCl-werk. Al het ontvangen contante geld wordt
door een klein groepje vrijwilligers geteld en naar een geldautomaat gebracht, Daarvoor moet men naar
Gouda of Nieuwegein. Frequent overkomt het de mensen dat de geldautomaat een storing heeft.
Kortom: het storten van het cash collectegeld valt nog niet mee. En bovendien worden er stortingskosten
gerekend.

Gelukkig is er een andere oplossing gecreéerd: betalen via QR-codes, die bijvoorbeeld bij de
kaarsenstandaards zijn opgeplakt. Camera van de mobiele telefoon erop en je komt in de GIVT-app
terecht. Daar kan het gewenste bedrag worden ingevoerd, waarna het van uw bankrekening rechtstreeks
naar die van de parochie gaat, zonder extra moeite en extra bankkosten. Het parochiebestuur roept u op
zoveel mogelijk van deze digitale betalingsmogelijkheden gebruik te maken. Voor de meeste parochianen
is het inmiddels nauwelijks extra moeite. De parochianen die er minder vertrouwd mee zijn, kunnen
medeparochianen natuurlijk altijd om hulp vragen! De dank van de penningmeester is groot!

Alpha zoekt hulp voor het keukenteam

Zijn er mensen die willen helpen in het keukenteam van de Alpha cursus. Het hoeft niet voor alle
avonden, beschikbaar voor een aantal avonden zou al geweldig zijn.

De data zijn: 17,24 april; 1,8,15 en 22 mei; 5,12,19 en 26 juni en zaterdag 3 juni de hele dag. De
bijeenkomsten vinden plaats in de St Victorkerk van Waddinxveen.

Meer informatie of aanmelden kan via Ineke Groenendijk. Mailadres: alphacursus@sintjandd.nl

Wereldjongerendagen 2023

Ben jij tussen de 16 en 30 jaar en heb je voor de zomer nog geen plannen?

Stap dan op maandag 24 juli, in alle vroegte, in de bus naar de Wereldjongerendagen! Via Parijs, Lourdes
en Fatima dompel je jezelf in Portugal onder in deze onvergetelijke gebeurtenis! Once in a life time? Op
zaterdagmiddag 13 mei krijg je alle informatie, staan we stil bij de vraag: ‘Wat brengt jou naar de
Wereldjongerendagen en welke rol dat ‘blauwe boekje’ in jouw leven kan spelen? Daarna open we de
laptops en schrijven we ons als groep in. Na een druk op de ‘knop’ ontvang je een korting van € 300,00 op
de volledige reis van drie weken. In ruil daarvoor mag jij op 27 mei meedoen met het autowassen, de
rommelmarkt op 2¢ Pinksterdag, en aansluiten bij de tuinbarbecue. Aanmelden voor deze zaterdagmiddag
(12.00 — 17.00 uur) mag je doen via wijd@sintjandd.nl. Meer informatie over de Wereldjongerendagen is
te vinden op de website:www.sintjandd.nl/wijd

Pastor Rob Lijesen

Rommelmarkt

Op maandag 29 mei, Tweede Pinksterdag en tevens Zilverdag, wordt in De Overkant in Schoonhoven een
rommelmarkt gehouden t.b.v. de Wereldjongerendagen. De jongeren organiseren zelf deze
Rommelmarkt. Als u spullen heeft die u weg wilt doen, dan kunt u deze inleveren bij De Overkant: elke
maandagavond van 19.30 — 22.00 uur en elke woensdag van 10.00 — 16.00 uur. Alles wordt aangenomen,
behalve kleding, grote objecten zoals kasten en wasmachines, zwaarden, keukenmessen en kapotte of
vieze spullen.

Komt u ook de Rommelmarkt bezoeken op 29 mei?

Voor meer informatie: wjd@sintjandd.nl.

Vrijdag 26 mei aanvang 19.30 uur

Viering Pinksternoveen in de Hervormde Kerk in Haastrecht. Georganiseerd vanuit het HAPIS met
medewerking van ds. Joas van der Schoot en het Gabriélkoor. De viering is in de kerk, niet op het plein.
Het Pinksternoveen start op 19 mei en de slotviering is op 27 mei. De volledige route en de
aanvangstijden vindt u op de website en op de posters in de kerk.
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Binnen onze parochies zijn wij op zoek naar parochianen (m/v) die bereid zijn de rol van
vertrouwenspersoon op zich te nemen.

De primaire rol van de vertrouwenspersoon ligt in de opvang en begeleiding van medewerkers of
parochianen die ongewenst gedrag en/of casussen met betrekking tot integriteit (hebben) ervaren. Het
gaat dan om ervaringen binnen de parochiéle werkomgeving.

Daarnaast is de vertrouwenspersoon ook van betekenis voor de voorlichting over ongewenste
omgangsvormen en integriteit en voor gevraagd en ongevraagd advies aan leidinggevenden over
bijvoorbeeld casuistiek met betrekking tot omgangsvormen en integriteit en het stellen en handhaven van
gedragsnormen of dilemma’s in hun rol.

Er zijn drie hoofdtaken te onderscheiden:

1. Opvangen, begeleiden en adviseren van de medewerker/parochiaan.
2. Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie.
3. Gevraagd en ongevraagd adviseren aan leidinggevenden.

Benadrukt wordt dat de vertrouwenspersoon er met name is om de klager(s) bij te staan. Er is voorzien in
de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding/cursus.

Meer informatie is te verkrijgen bij de vicevoorzitter van het parochiebestuur, Frank Marcus. Hij is
bereikbaar via vicevoorzitter.parochie@sintjandd.nl of 06 10814372.

Brief van pastoor Van Klaveren

Lieve mensen,

Het paasfeest is voorbij, maar de paastijd mag gelukkig nog een tijdje duren. Ik hoop dat u fijne dagen
heeft gehad en dat iets van de vreugde van Pasen -verrijzenis van de Heer, leven over de grens van de
dood- ook in uw leven voelbaar is geweest. Dat heeft voor mij zeker gegolden. Ik heb het triduiim bij de
benedictijnen in Egmond mogen vieren. Het heeft me -meer dan ik had verwacht- wel erg verdriet gedaan
dat ik die dagen niet gewoon in de parochie kon zijn, maar het triduiim bij de broeders is een heel mooi
geschenk geweest. Warm en wonderschoon. De vasten was voor mij eigenlijk al vdér Aswoensdag
begonnen: het leven was al zo schraal en beperkt geworden, dat de matigheid van de vasten niet zoveel
meer deed. Maar Pasen was het vooér Paaszondag eigenlijk ook al een beetje geworden! Alle lieve wensen
brengen zoveel blijdschap. En er werden maar liefst drie palmpaasstokken gebracht! U heeft geen idee (of
misschien wél...) hoe ontroerend dat is. Jaren lang heb ik aan het einde van de Palmzondag kinderen de
parochie onder Gods zegen de parochie in gezonden met woorden als “zoveel mensen kunnen niet bij ons
in de kerk zijn, maar zo laten we merken dat we aan ze denken” en “zo laten we mensen die de
paasdagen niet met ons kunnen vieren merken dat het ook voor hun Pasen wordt”. En dan sta je ineens
aan de andere kant. Het heeft me verrast en geraakt. Ik ben jullie zo dankbaar.

Voor de rest maak ik het heel redelijk. Gelukkig. Maar echt uit de voeten kan ik niet en de laatste operatie
is wegens technische omstandigheden uitgesteld naar 31 mei. Ik zou nu uitbehandeld zijn geweest, dus u
kunt zich voorstellen dat ik daar niet erg blij mee was. Maar -heet van de naald- ik heb gisteren te horen
gekregen dat ik waarschijnlijk 26 april in een ander ziekenhuis geholpen kan worden. Daar ben ik heel erg
blij mee. Het goede nieuws is natuurlijk bovenal dat het, vroeg of laat, goed komt. Ik zie uit naar de dag
weer gewoon bij jullie te zijn. Pas goed op elkaar en bid voor elkaar. Er zijn zoveel mensen die het nodig
hebben. Weet dat jullie in mijn gedachten en gebeden zijn.

Groet!

Pastoor van Klaveren

Inmiddels heeft pastoor Van Klaveren zijn laatste operatie achter de rug en is hij volop aan het
revalideren. Hij hoopt er half juni op de St Jan de Doperdag, weer bij te kunnen zijn.
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